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IV WERKTUIGEN

1.

De strijd tegen het materialisme

1. Het afzonderen is altijd nauw betrokken geweest
met het geboorteproces, en daartoe dient dan ook
alle afzondering : opdat wij opnieuw geboren
worden in ander gebied.

2. Soms gaan wij door deze ervaringen heen,
gekenmerkt door depressie en misschien wel angst,
maar dat is allemaal overgangsgebied, en we mogen
dan ook het doel in zicht houden.

3. Soms gaan we kopje onder om ons geheel los te
snijden. Het mes moet soms diep gaan.

4. De geestelijke oorlog is de agressiviteit van de
natuur en die zien we soms in ons leven, maar het is
om ons te beveiligen. Het zijn barensweeén van
moeder natuur.

5. In de stad leeft de mens ver weg hiervan en waar
het oorspronkelijk voor staat.

6. Het is de ondersteuner van het zelf, het rusten op
iets om het water te geven, als een waterval aan een
stroom, als een extra orgaan wat het geboorte proces
in de gaten hield bij de baarmoeder, het hele proces
van ontwikkeling voor de geboorte, en zorgde
ervoor dat het kind voldoende rust had.

7. Sebek is ook Sochet en Sebet in het Egyptisch,



als een Egyptisch wortelwoord van de sabbath, de
rust. Dit werd ook Khenti genoemd, de rode aarde,
wat in het Hebreeuws de adamah is, als de voor-
baarmoeder of voormoeder, die later van de mens
werd afgesneden door de zondeval. De mens leeft
niet meer in het paradijs, in de natuur, en ook niet in
het voortijdse Afrika.

8. Nu weet de mens niet meer wat het is, en van
welk groot belang het is. Het was oorspronkelijk een
beschermer om de vochtigheidsgraad van de aarde
en de mens op peil te houden. Het is de brug tussen
land en water, om alles in balans te houden.

9. Het is een beeld van het voorportaal van de
baarmoeder, waar het kwaad werd vernietigd, en
waar de zielen werden geselecteerd voordat ze in de
baarmoeder kwamen.

10. We zien in de stad een heel selectief
materialisme. Voor de diepere, subtielere 'materie’
zijn ze blind. Ze willen alleen het grootse,
makkelijke, voor de hand liggende. Ze kennen de
ware 'materie' niet, en dat willen ze ook niet kennen.
Ze verachten en verwaarlozen de natuur. Het is niet
eens materie voor hen. Als ze een stukje natuur zien
grijpen ze direct de stofdoek om het weg te vegen.
Dan grijpen ze direct naar hun spuitbussen met
giftige sappen om de natuur weer uit te doven.
Klaar. De stad heeft een zware smetvrees, als een
zware natuurvrees. De stadse materialisten zijn
selectieve, smetvrezende, natuurvrezende
materialisten.

11. Materie komt van het Latijnse 'mater', de
moeder, de oorsprong, de bron, en 'materia’,
grondstof, bouwstof. Dit is ontleend aan het
Egyptische 'ma'at, de waarheid, de wet.
Oorspronkelijk was materie dus informatie, maar de
stad heeft het verletterlijkt, en maakte zichzelf tot
wet.

12. Er waren verschillende gebieden in het

voortijdse Afrika, zoals Irad, Sur, Oan en het
voortijdse Egypte deel. Nahme is ook weer voortijds
Afrika.

13. Cuwr of Sur is het voortijdse Afrikaanse Israel,
en Name is het voortijdse Afrikaanse Roshland, het
land van de beginne, wat een diepgaande en
levengevende filosofie had over de namerie in plaats
van materie. Suri-Name draagt nog steeds deze twee
paradijselijke gebieden in zich. Helaas heeft het
moderne materialisme veel Surinamers
meegesleurd. Er zijn dus twee Surinames : het
materialistische Suriname en het namerialistische
Suriname. Groot verschil.

14. De mens is omringd met vele prisma’s waardoor
de realiteit wordt verdraaid, ook in de taal. Het is
een natuur verschijnsel. Zo is er ook een prisma
tussen het voortijdse Afrika en het nu. Door de
prisma’s wordt dus een heleboel informatie
verborgen gehouden.

15. De namerie is de 'stof' van de diepere natuur, de
verfijndere stof, de tegenstander van materie.

16. Het voortijdse amerika werd ook wel namerika
genoemd, en werd pas later de 'amerika's'.

2.

De middeleeuwse reformatie

1. De prisma van het ego heeft de mens
materialistisch gemaakt. Alles is nu opkoopbaar, en
dat is voor de materialistische mens van gemak. Zo
kan de materialistische mens macht opkopen zonder
daarbij de geestelijke oorlogsvoering te hoeven
gebruiken.

2. Geld bestuurd alles. Daarom mag de mens over



de Afrika brug teruggaan tot het voortijdse Afrika,
door het afbreken van de prisma van het ego. De
prisma van het ego is helemaal in de mens
ingegroeid, en moet dus weer verwijderd worden.

3. Het voortijdse Afrika loopt helemaal terug tot het
Oan-paradijs, en zo ook tot de Oan bron in
Betelgeuse, in Orion. Overal lopen deze Oan
rivieren. Het gaat er niet om zomaar gelukkig te zijn
of worden, maar het gaat om het kennen.

4. Op deze Afrika brug tot Oan smelt de prisma van
het ego weg. De lucht is vol met prachtige
energieén. Dit buitenaards contact is al lang geleden
gemaakt, maar de mens moet het leren kennen.

5. Daarom moet de mens terugkeren tot Oan, want
in de stad regeert het ego.

6. Maar de mens mag zijn handen in de lucht steken
en Oan om hulp vragen. Er zijn nu buitenaardse
oorlogen gaande om de zielen. Vele mensen roepen
de materie aan, en alleen de enkeling roept de
natuur aan. Het gaat dan om de paradijselijke
natuur. Deze natuur gaat komen, hoe dan ook. Het is
een kwestie van tijd. Deze natuur zal alles
overweldigen. De mens heeft Orion uitgedaagd tot
een gevecht, en de mens zal het verliezen. De mens
wil heersen en alles kapot maken, telkens weer.
Maar de mens kan niet met succes strijden tegen de
natuur. De mens maakt hierin een grote fout.

7. Wij zien uit naar de openbaring van de Oan
natuur. Wij zien uit naar de terugkeer van het
paradijs. Zorg dat je de juiste brug vindt. Er worden
veel valse paradijsen aangeboden, materialistische
paradijsen, en de mens betaalt een hoge prijs. Het
namerialisme is de fijnere, diepere natuurstof, dat
wat op de bodem van de rivieren ligt. Het
materialisme moet hiervoor wijken. Wij hebben de
oorlog verklaart aan het materialisme, al heel lang
geleden. Wij hebben de oorlog verklaart aan de
prisma van het ego.

8. Waar is de mens vandaag de dag mee bezig ? Met
bruggen bouwen voor het materialisme of met
bruggen bouwen tot Oan ? De lucht is vol met
prachtige energieén van Oan, maar de mens ziet het
niet en wil het niet zien.

9. De prisma van het ego probeert mensen al tijden
lang de mond te snoeren door te heersen over de
monden.

10. De prisma van het ego zal niet het laatste woord
hebben. Begraaf het met grond, overspoel het met
water. De prisma van het ego haat de natuur. De
prisma van het ego moet wijken voor de natuur.

11. Vul je gedachten met de natuur, opdat de prisma
van het ego geen plaats vindt.

12. De buitenaardse natuur, daar gaat het om, wat
ligt in de natuur van moeder aarde. En door het
verdiepen ervan komen we tot Oan, tot de bron van
Betelgeuse, in Orion. Er zijn veel Oan gebieden in
Orion. Oan is een Orions woord voor paradijs, of
paradijselijke slaap.

13. Wij mogen de paradijselijke slaap aanroepen
voor hulp, want de aarde is een gebied van
nachtmerries. Soms moet de mens eerst dieper
slapen. Zo zal de mens uiteindelijk de dromen van
Oan krijgen. Oan is de verdieping van alles om ons
heen, het gaan tot de wortels. De mens moet dus
niet blijven kauwen aan de zoete vruchten, maar
moet de diepte in. Kan de mens dit ? Vaak houdt het
ego de mens tegen, zijn zucht naar materialisme.
Oan predikt geen materialisme, maar namerialisme,
de natuur-stof.

14. Het natuurverschijnsel emaneert als een
waterval en valt dan kapot op de rotsen waarna het
zich opsplitst en verder stroomt, maar de mens moet
weer teruggaan door de waterval tot de
oorspronkelijke bron, tot de rivier van Oan.



15. Als je iets niet rechtstreeks kunt verwijderen,
dan moet je er omheen werken. Er valt niet mee te
leven. Het is strategisch overleven.

16. Telkens moet je alles weer loslaten, want het
leven is abstract. Letterlijkheid is een valstrik, en
zelfs de letterlijken zijn niet letterlijk. Ze zijn slechts
op jacht voor een markt. Ze ontkennen zoveel
werkelijkheden, opdat je hun eigen werkelijkheid
aanneemt, maar zelfs zij geloven er niet in. Ze
hebben het voor jou gemaakt als een gif.

17. De vogels laten alles los opdat ze hun zicht
verscherpen. Dit schept hele andere visioenen,
dromen en werkelijkheden.

18. Het hemelse Woord is tot ons gekomen en zal
ons leiden.

19. Stilte komt door dubbel te kijken, nog een keer
te kijken, in plaats van direct te spreken. Als je naar
iets kijkt, kijk dan nog een keer, en laat je niet
bedriegen. Praten en staren tegelijkertijd werkt niet,
zoals mensen die iets zien en gelijk hun mond
opentrekken. Blijf de afbuigingen in de gaten
houden door alleen te kijken zonder te praten, en
leer de dingen van een afstand te bekijken, zodat
dingen uit de verwarring komen.

20. Laat je nooit intimideren door de afgod van
menselijke overleveringen en tradities. De afgod
van de mens is net zo dom en onintelligent als de
mens zelf, als een spiegeling van henzelf. Het is
slechts een projectie, maar helaas kan een kind zich
hiertegen niet verdedigen. Daarom hebben deze
kinderen hulp nodig.

21. Ze hebben een afgod gemaakt die niet
doordenkt. Het is een afgod, een familie afgod. Ze
hebben allemaal hun eigen god gemaakt, en al die
zogenaamde goden lopen met elkaar te bekvechten.
Het is totale waanzin. We zijn in het land der fabels

terechtgekomen.

22. Er is wel even een stedelijk gebied waar we dan
eerst doorheen moeten, maar dan komen we tot het
dorpgebied en dan het reusachtig grote
natuurgebied, met grote, reusachtige zeeen waarin
de aarde maar een druppel zou zijn, want het heeft
zoveel lagen en realiteiten. We mogen komen tot het
strand van de morgens, om opgenomen te worden
door de hogere filosofieén die als vogels boven de
zeeén zweven. Ze komen ons ophalen. Weest klaar.

23. Op deze planeet zijn er een heleboel oorlogen.

24. Zij die menselijke overleveringen en tradities
volgen hebben altijd een excuus : 'Ja, de kennis
maakt opgeblazen,' zeggen ze dan. Neen. De 'valse
kennis' maakt opgeblazen, oftewel de lagere kennis
die niet uitgewerkt is, de ego-kennis, maakt
opgeblazen. Groot verschil. De hogere kennis is ook
de leer van het kennen.

25. 'Ja, er moet gewoon geloofd worden, zonder
bewijs, anders is het geen geloven meer,' zeggen zij
die menselijke overleveringen en tradities
aanhangen dan. Geloof is dus hun afgod die er voor
zorgt dat ze niets hoeven te leren, geen kennis
hoeven op te bouwen.

26. Daar waar het hart vol van is vloeit de mond van
over. Het geloof is wat ze willen, opdat ze God niet
hoeven te leren kennen. Geloof en God zijn twee
verschillende, aan elkaar tegengestelde dingen. De
mens moet kiezen tussen geloof en God. Je kunt niet
beiden hebben. Dat was ook de boodschap van de
filosofie in de late Middeleeuwen, de scholastiek, de
wetenschap van God. Het ging in tegen het
kennisloos geloven, want dit had de mens bedrogen.
Hier kwamen God en wetenschap tezamen, God en
filosofie.

27. Het gaat om de hemelse openbaring, ongeacht
de tegenstand of het zijn van de minderheid. Het



menselijk vlees, het ego, zal altijd tegen de hemelse
openbaring blijven strijden met geloof.

28. Wat is dan de beste weg ? Dat zie je alleen in de
dood aan jezelf, en daarvoor moet je alles opgeven.
De hemel is kennis, ook kennis van de kennis van
de kennis, als de eeuwige kennis.

29. Wil je een robot zijn van geloof of van kennis ?
Omdat God volmaakt goed is, zo stelt de
scholastiek, wil het ook volmaakte goedheid maken.
God heeft het kwaad niet gemaakt, maar het goede
laat het kwaad zien. Het hoofddoel van de
scholastiek, de gewijde leer, is 'te leren kennen', het
leren kennen van zowel het beginsel als het
einddoel.

30. God is geen persoon, maar een werkwoord.

31. Wees daarom ook verschrikkelijk voorzichtig
met het woord 'God'. Velen misbruiken het, en velen
gebruiken het als projectie. We hebben het over
'God' als we het over 'het hemelse kennen' hebben.
Het is een metafysische-filosofische wetenschap, de
scholastiek, niet een materialistische filosofische
wetenschap.

32. Het gaat hier om de 'namerie', de diepere
natuurkennis, als tegengesteld aan oppervlakkige
stadse kennis van de materie. De scholastiek was het
begin van de bevrijding van de geloofs-religieuze
ballingschap, de middeleeuwse reformatie.

33. De versnelling leidt tot verdichting, en zo
ontstond de materiele wereld, wat in de climax
kolonisme wordt, kapitalisme.

34. De snelle, gehaaste, gejaagde wereld om ons
heen is niet reéel. Ook de grote massa's zijn niet
reéel. Dit gebeurt in het versnellingsproces, dat het
veel lijkt, terwijl het maar weinig is.

35. Je gaat dan gewoon dubbel zien alsof je dronken

bent.

36. Er zijn heel veel stemmen die de mens van het
pad van de natuur willen afleiden, ook religieuze
stemmen.

37. De Opname is iets in jezelf, doorbreken in de
diepere natuur van jezelf.

Het opgenomen worden is iets in je binnenste,

het leren verstaan van de water signalen waardoor
het communiceert, de witte schuim signalen. Het
zendt vele witte cirkels uit om de mens geestelijk op
te nemen, tot een hogere biologie.

Zo mag de mens 'uittreden’' als een dieper 'intreden’.
Zo komt de mens tot de water oorsprong, tot het
bruisende oer water. Je zweeft zo niet alleen uit je
lichaam, maar ook dieper in je lichaam.

38. Het is de witte oerplaneet die diep in de mens
verborgen ligt. Het is niet slechts heel ver buiten de
mens en de aarde, maar daardoor juist ook heel diep
in de mens. Het is de oerplaneet die zowel Orion als
de aarde heeft voortgebracht in een geheimenis,
maar dit ging emaneren tot lagere vormen, en de
mens is aan de bodem van de waterval, dus de mens
mag terugkeren naar de bron. Deze planeet
communiceert door water, water in allerlei vormen.
Water is in diepte immunologie.

39. De immunologie van de zee zorgt dat dingen
zich vertragen, opdat dingen zich niet te snel
kristalliseren. De witte oerplaneet is grotendeels een
water planeet.

40. De steden moeten tot droomsteden worden, als
bruggen tot de natuur, niet als vernietigers van de
natuur. De steden zullen dus tuinsteden moeten
worden. Meer natuur, minder stad.

41. De mens moet terugkeren tot de vertrager.
Vertraging is een gevolg van verfijning. Hiertoe
moet de mens tot de natuurschool gaan. Er zal dus
een nieuwe pedagogiek, opvoedkunde, komen, een



natuur pedagogiek.

42. Een heleboel dingen die in de stad gebeuren zijn
niet pedagogisch verantwoord.

43. Hier is de mens grotendeels onwetend over. De
zorg wordt tot markt. Het zijn allemaal
ingewikkelde spiegelingen door prisma’s. De mens
is hierin verdwaald, en moet daarom terug tot de
natuurschool.

44. De mens moet weer leren communiceren met
planten, bomen en met water, door de patronen
ervan, om tot inzicht te komen.

45. Er zal dus een natuurpad komen, en dat wat
gevaarlijk is zal weggekapt worden.

46. Dit zal de natuur doen. Een mens op zichzelf
kan daar niks aan doen, maar kan wel zaaien. De
meerderheid zal niet veranderen, maar de enkeling
moet veranderen. De meerderheid is allemaal
bedrog.

47. De strijd wordt in de onderwereld uitgevochten,
in de diepere natuur. Het is allemaal de baarmoeder
van de oerplaneet. Deze oorlogen zijn nodig om het
diepere omhoog te halen. Het is een
natuurverschijnsel, maar let goed op aan welke kant
je strijdt.

48. Bewustzijn maakt bewuste keuzes, door de
natuur, terwijl dat wat geen bewustzijn heeft
gewoon meeglijdt met de dode massa's.

49. Het geheugen is als een bos, de bomen de
herinneringen.

Zij communiceren met elkaar, groeien op en maken
nieuwe bomen.

Zo is het geheugen dus organisch, en blijft
veranderen.

De natuur zal het geheugen genezen.

50. Alles begon mis te gaan in de Rivier van Taal,
Alles werd afgesplitst, en niemand begreep de ander
nog,

En zo begon de grote zoektocht.

51. De mens mag teruggaan tot het vaste
oergesteente van taal, de diepte van taal.

Het zijn allemaal echo's die de mens mag volgen,
terug tot de natuurtaal.

52. Er zijn talen in de talen in de talen, als de
eeuwige taal. Zij brengen nieuwe leven. Herken de
taal in de taal, de diepere natuurtaal.

53. Soms voelen we ons zo, dat we de vijand
hebben gezien, en dat we tegen de vijand strijden,
maar niemand is aan onze zijde.

54. Soms zijn wij de enige wakenden. Soms hebben
we dan zelfs het gevoel dat God ons heeft verlaten,
en dan roepen wij het uit : 'Mijn God, mijn God,
waarom hebt gij mij verlaten, waarom juist nu ?'
Maar dit is juist hoe de natuur werkt. De natuur
zondert af, en neemt er slechts ééntje uit de grote
massa. Deze uitverkiezing is en moet altijd eenzaam
zijn, anders zou er nog teveel vleselijke
beinvloeding zijn en zou alles sterven, zou alles het
doel missen, misleid worden. Volg daarom nooit de
massa's in het kwaad, maar wees uniek. Blijf
natuurlijk, ook al gaat iedereen tegen je in. Wij
moeten alleen het pad zien te vinden.

55. Het is de voorwaarde om opgenomen te worden.
Twee zullen er in het veld zijn, en slechts één zal er
aangenomen worden. Twee zullen in bed liggen en
slechts één zal er opgenomen worden, en de ander
zal achtergelaten worden. Twee zullen malen aan de
molen, en één zal er opgenomen worden en de ander
blijft achter. Dit is niet letterlijk, maar beeldspraak.

56. Het betekent dat je altijd weer verder moet, niet
blijven waar je bent, niet zijn zoals de anderen.



57. De ander om je heen is er om jou te beproeven,
om jou proberen te misleiden, te verlokken, te
verleiden. 'Kom, weest zoals ons, het zal je goed
doen.' Deze beeldspraak gaat dus over alles achter je
laten. We kunnen en mogen nergens aan
vasthouden. We zijn op doortocht. Als grote massa's
je volgen en ze zijn allemaal als jou, dan kan dat
ervoor zorgen dat je indut en niet verder groeit. Het
menselijk denken wordt hier vaak door bedrogen.
Als grote massa's je volgen, dan zouden ze je
weleens kunnen tegenhouden, als een blok aan je
been.

58. Wil de mens afsterven aan het ergens bijhoren,
en aan het meerderheids-argument ? Zij die ten
hemel varen zijn een volk van eenlingen. Zij hebben
de grote kudde's achtergelaten om te vechten tegen
de onbekende, dreigende vijanden, om het ene
verlorene te vinden. Zij gaan de wildernis in om te
strijden tegen verwilderde beesten die eens de bron
van alles roofden. Diep de wildernis gaan zij in,
daar waar geen ander mens durft te komen. Zij
betalen de volle prijs.

59. Oh, laat het zo zijn dat we zulke volle offers
zullen brengen, opdat wij het geheim van het leven
en het eeuwige leven zullen zien, wetende dat wij
hierin totaal alleen zullen zijn en dit nooit aan een
ander zullen kunnen overbrengen. Wij zullen de
pers alleen moeten treden.

3.

De hyena van God

1. De persoonlijkheid van God is dus als een
metafoor om dit werkwoord te belichamen. God is
dus een woord voor de bron van het goede waaraan
de mens zelf ook deel mag hebben.

2. De mens moet eerst leren luisteren, leren af te
stemmen, voordat hij zijn mond open trekt. Bidden
is vaak zelfbedrog, maar luisteren kan dit
voorkomen, en luisteren betekent in diepte dat je je
richt op de tussenstappen, zodat je geen belangrijke
stappen overslaat.

3. Trek je mond niet los voordat je op de hemelse
bron bent aangesloten, totdat je stilte volkomen is
geworden. De mens is geroepen geinspireerd te
leven. Zo niet, dan zullen andere krachten de mens
leiden.

4. Bidden betekent dus communiceren met de
innerlijke natuurbron, als een kind die aan de borst
ligt. Staat de mens open voor de hemelse opvoeding
? Dan moet de mens eerst stil worden, van de
hemelse melk drinken, en niet zomaar spreken en
rondrennen.

5. God is dus een werkwoord voor de natuurbron
die zich diep in ieder mens bevindt. De mens is het
huis van deze natuurbron, van God. Eerst moet de
mens dit binnennemen en er gevoelig voor worden
en blijven.

6. Daarom gaan we in ons leven soms door
moeilijke tijden heen opdat we leren luisteren, leren
dieper in onszelf te gaan op zoek naar die
natuurbron, opdat we gevoeliger ervoor worden.
Hoe gevoeliger we daarvoor worden, voor die
natuurbron, hoe ongevoeliger we worden voor de
vleselijke meningen en vleselijke wensen van de
ander die ons van dit pad wil afleiden. Ook al is het
de koning, je buigt niet voor hem, en ook al is het
een slang, je laat het je niet tegenhouden met God in
contact te blijven.

7. Dat wil niet zeggen dat het je geen pijn meer kan
doen. Integendeel. Soms wordt de pijn nog wel
erger als je besluit het goede te volgen en naar het
goede te luisteren.



8. Het leven is ingewikkeld. Er zijn teveel leerregels
die de mens niet kent. De hoogmoedige, goddeloze,
natuurloze mens zal zich hieraan niet storen en
gewoon zijn leven leven, maar hierom is er de
noodzaak dat de mens eerst aan zijn ego sterft.

9. Adam moest eerst in een diepe slaap vallen
alvorens hij tot Eva (havah) kwam.

10. Zo is er ook de exogamie, de relatie met iemand
buiten de eigen stam, of in dit geval met God, de
verborgen kennis, het onbekende.

11. 'Sterven' moet je leren zien als 'vertalen' en
'verdiepen'.

12. Als je dat niet doet, wordt je gek, en kinderen
worden vandaag de dag totaal gek gemaakt door het
materialisme wat zegt 'dood is dood'. Nee, dood is
helemaal niet dood. Dood betekent in de
Israelitische talen gewoon het verminderen opdat er
plaats is voor een nieuw zicht, zoals de dood een
slaap is. Wanneer wij slapen zullen wij nieuwe
dromen dromen.

13. De letterlijke dood bestaat niet. Alles gaat over
in andere vormen.

14. De menselijke overleveringen en tradities
hebben deze context niet, omdat ze de talen niet
kennen. Ze drijven markt.

15. De mens is doodgegooid met letterlijkheden en
oppervlakkigheden waardoor hij de bron niet
verstaat en niets op diepte kan peilen want dit wordt
voor hem afgehouden en heeft zo zijn leven tot een
hel gemaakt. Die hel gaat iedereen doorheen, maar
het gaat erom de hel te vertalen. Het is overal om
ons heen, en het blijft gevaarlijk totdat we het
verwerkt hebben.

16. Het offeren is een beeld van het loslaten en het
toetsen, in het gebruik van de urim. 'Toetst alles en

behoudt het goede.'

17. Als de mens door de metaforische 'dood aan
zichzelf' verlost wordt van zichzelf, en zo de
onderwereld ingaat, de aarde, dan gebeurt dit door
de hyena, de gids van de doden.

18. De hyena neemt de ziel van de dode mee tot de
leerregels in de onderwereld, tot het hemelse
Woord, zoals Johannes de Doper ook de mens tot de
leerregels leidde. Johannes de Doper liet het volk
door de rivier trekken.

19. Johannes de Doper leidde het volk in de
woestijn, de aan zichzelf gestorvenen. Door de
leerregels werd het Woord tot sieraad gestrekt. Het
zijn de twee vleugels van de ibis die niet zonder
elkaar kunnen, en die hun compleetheid krijgen in
Gomer, waartoe Hosea moest komen.

20. In die zin is de hyena altijd een wachter van het
Woord geweest, en een gids.

21. De hyena leidde terug tot het hemelse woord, tot
de duat (onderwereld), zoals in het westen nog
steeds het woord 'deity’ wordt gebruikt om de
hemelse natuur aan te duiden, en de metaforische
belichaming en personificatie daarvan. De hyena
van God is een beeld van het vinden van water in de
woestijn. Het zijn spoorzoekers.

4.

De oerzee van zaad

1. We kijken om ons heen en zien een doorgedraaide
wereld. Mensen grijpen overmoedig alles wat los en
vast zit als in het land van plezier en gebruiken dit
om te pronken, en eigenlijk om anderen te verleiden
om dat ook te doen, zodat ze kunnen zeggen :
'ledereen doet het,' als een soort pseudo-excuus,
maar dat is wel het domste excuus ooit.



2. Verminderen, verminderen, afremmen, vertragen,
nog meer verminderen, dieper in jezelf komen, alles
loslaten, totdat je bij de innerlijke natuurbronnen
komt, waar dingen vanzelf op een natuurlijke
manier opwellen. Het bestaat. Ik heb het zelf
meegemaakt. Maar het komt niet als je je ergens
halverwege laat verleiden. Het vereist dus
discipline, en het is het mooiste wat er is.

3. Je moet dus in het verminderingsproces minderen
totdat je door de grens van realiteiten heengaat, en
dan wellen er vanzelf dingen op, en die kun je dan
ook niet tegenhouden, want het zijn de leerregels
van zaaien, ontkiemen en bloeien. Kan een bloem
dit proces tegenhouden ? Het is niet tegen te
houden. Het is een heel zuiver proces. Maar als je
zelf dingen gaat grijpen en je stopt ergens
halverwege met het minderen, met het dieper in
jezelf gaan en met alles loslaten, dan wordt dit
proces onderbroken, en ben je geen bloem meer.
Dan neemt de natuur afscheid van je. Dingen
kunnen alleen zuiver groeien vanuit het niets, vanuit
het gaan over de streep van de realiteiten. Je
vermindert en vermindert totdat de illusie breekt, en
het hemelse doorbreekt.

4. De mens moet zijn status en eer inleveren, zijn
aanzien, om zo gezaaid te worden op de hemelse
akker, op de bloedakker. Dat is waar in diepte het
boek Leviticus over gaat, en ook het Talmudische
boek Zevahim, over het metaforische offeren, wat
dus in eerste instantie altijd een zelf-offer is.

5. Het is de opname, de heilige gebondenheid, de
ervaring die je hebt als je door de verminderings-
grens heenbreekt, waardoor je daadwerkelijk 'sterft'
aan jezelf. Het is de mooiste en belangrijkste
ervaring die er bestaat.

6. Je wordt hierdoor niet op een aardse manier
gelukkig, van huisje, boompje, beestje, want je ogen
gaan open en je kan door alles heenprikken. Je ziet

de aardse, lagere krachten aan het werk. Maar je
wordt dus wel 'geleerd’, en dat is uiteindelijk het
ware, eeuwige geluk, het geluk door het geestelijke
visnet, het geluk van de hemelse kennis. Het is
bitter-zoet. Je sterft een bittere dood aan jezelf,
opdat je wijs wordt. Het ware geluk is de
wijsbegeerte, waar je alles voor opgeeft, zoals de
man die alles verkocht om die ene juweel te
bemachtigen, de steen der filosofen.

7. De Israelieten doen geen letterlijke offers. Ze
benadrukken met klem dat het om de offers van de
lippen en het hart gaat, en dat het metaforisch is.

8. Dat is dus het ware offeren : het afleggen van de
zonde.

9. Ook zijn er gelofte-offers, de offers van
volharding, die nodig zijn om over de dimensionale
streep van vermindering te gaan. Dit zijn volkomen
offers.

10. De offerdienst was oorspronkelijk een
metaforische  taal, maar de  menselijke
overleveringen en tradities begonnen dit een andere
invulling te geven.

11. Talmoed betekent studie. De Talmoed wordt niet
gelezen, maar bestudeerd, en de Talmoed bevat
vraagstellingen en discussies tussen rabbi's, vol van
tegenstrijdigheden, vol contrasten, voors en tegens,
die de verschillende facetten en structuren, de
verschillende lagen en seizoenen, van tenach-
teksten laat zien. Het is dus min of meer een orakel,
waardoor de leerling de noodzaak in gaat zien om
terug te keren tot de natuurbron, tot God, voor een
heldere kijk.

12. Dat is de bedoeling van de chaos van de
Talmoed. Het is ervoor om het denken van de
leerling te verwarren, zodat de leerling geen
vooroordeel kan scheppen of een overmoedige



interpretatie. Het gooit de leerling in het diepe, en
alleen God kan redding en opheldering geven, wat
in principe gewoon de studie zelf is. De studie is
God, en waar de studie stopt, daar worden de gaten
in het schip geslagen. Deze studie is dus niet
letterlijk, maar abstract en profetisch, natuurlijk.

13. Deze hemelse natuur is niet om letterlijk te
nemen, want in de oertaal van de matriarchische en
matrilineale amazones gaven psalmen de hemelse
cyclussen weer.

14. Daarom moet de hyena de mens terugleiden tot
de natuur, waarin de mens verder kan afsterven aan
de stad.

15. De hemel is onderdeel van de onderwereld, het
resultaat van het gaan door de onderwereld.

16. Tk bevond me in een woestijn, heel lang geleden.
Tk was zeer diep gegaan, en was in tunnels onder de
woestijn terecht gekomen, maar alles liep vast,
totdat ik ergens een hieroglyph zag van de ziel die
langzaam in een vogel verandert om zo de
onderwereld in te gaan.

17. Het is een beeld van het gaan over de
verminderingsgrens, waardoor de bronnen van de
natuur opwellen.

18. Als de mens gaat projecteren, dan wordt het
offer ongeldig. De mens moet onderscheiden tussen
zelf en ander en eerst bij zichzelf beginnen. De
mens moet eerst zichzelf tuchtigen en disciplineren
voordat hij dat bij de ander kan doen.

19. Er moet balans en onderscheiding zijn bij het
offer. Er mogen geen tussenstappen ontbreken. Zo
ontstaat er een juiste balans tussen zelf en ander, en
kan de Nijl overstromen om alles vruchtbaar te
maken op zijn tijd.

20. De mens projecteert soms dingen op God die hij

zelf moet doen, of hij projecteert schuld op iemand
anders terwijl de schuld bij hem zelf ligt. Dit is
allemaal het verdraaien van de offervogels.

21. De metaforische offerdienst is dus een allegorie
over het loskomen van het ego en het vertalen van
hedendaagse situaties. Het is geenszins letterlijk.
Israelieten zijn geen literalisten.

22. In de Talmoed wordt ook gesteld dat
onbesnedenen niet kunnen offeren, in het boek
Pesachim, maar ook de besnijdenis moet niet
letterlijk genomen worden.

23. De mens sterft aan zichzelf door de besnijdenis
van het hart, en dit is belangrijk voordat de mens
zich met de verdere offerdienst, oftewel de
geestelijke oorlogsvoering, gaat bemoeien. De
offerdienst betekent juist het komen tot het
metaforische, en zo wordt de mens introspectief.

24. De offerdienst is dus een metafoor van de
exegese, de uitleg, binnen de context van studie.
Dan is er dus een groot verschil tussen de vleselijke
exegese en de natuurlijke exegese.

25. Ook wanneer er verkeerde bedoelingen zijn is de
offerdienst ongeldig.

26. Oorspronkelijk was het paasfeest een feest van
de woestijn. Iemand die aan zichzelf stierf ging de
onderwereld in en werd door de hyena door de
woestijn geleid tot de leerregels.

27. Menselijke overleveringen en tradities sneden
zowel de Israelitische als Egyptische wortels weg.
De mens werd dus niet slechts geroepen tot de
leerregels van de natuur, maar tot de studie van de
natuur.

28. Het hemelse woord, de ibis, zweeft boven het
lagere aardse. De hemelse studie leidt tot het
hemelse woord.



29. De onbesnedene mag niet offeren, omdat de
onbesnedene niet weet wat offeren inhoudt. De
onbesnedene is een dwaas. Zij die zichzelf niet
besnijden en niet offeren, worden overgeleverd aan
'kareth', het afgesneden zijn. Dat is wat het
dwazendom is. Ze willen de genade, niet de
besnijdenis en de studie. Het zijn zoetekauwen.

30. De dwazen zijn dus geen besnedenen, maar
afgesnedenen.

31. Het ware offeren is de besnijdenis. De
besnijdenis is de het introspectivisme, en waar dat
niet gebeurt begint de mens te projecteren, en raakt
verstrikt.

32. De slachtwetten waren dus metaforisch voor
besnijdeniswetten waardoor de mens loskomt van
het vlees, van de zonde en allerlei leugenachtige
projecties. Door de slachtwetten gaat de mens de
vermindering in. Het is tegen hemzelf gekeerd. De
mens moet het mes leren kennen.

33. Deze natuurwetten waarmee de mens is omringd
zijn bedoeld om de mens te verwarren, zodat de
mens niet overmoedig wordt, maar voorzichtiger en
voorzichtiger. Het mes is op de mens zelf gericht,
niet om de mens te vernietigen, maar om de mens te
bevrijden van het ego, van de onwetendheid. Het
mes zal zo de mens leiden, en de mens zal leren het
mes te hanteren.

34. Het mes staat dus nooit op zichzelf, maar gaat
dus altijd door deze fases heen, om misbruik te
voorkomen. Het mes is er niet om de mens te
vernietigen, maar om de mens te tuchtigen, te
beveiligen. Daar gaat ook het boek Spreuken over,
oftewel het boek Mishle in het Hebreeuws. De mens
moet allereerst de werken van het mes aanvaarden.

35. De mens moet een relatie aangaan met het mes,
het mes leren kennen. Het valse mes moet

overwonnen worden. Dit is een ontmaskerings-
proces wat plaatsvindt in de studie.

36. Als die relatie tussen hemel en aarde er niet is,
dan zijn alle andere relaties waardeloos.

37. Zoekt eerst het koninkrijk van God, en de rest
zal je wel of niet gegeven worden, want ieder mens
gaat een uniek pad in het leven.

38. De volkeren staan niet op zichzelf, maar worden
door elkaar uitgelegd.

39. Vaak blijkt het dat de Germaanse metaforische
mythologie parallel loopt aan de Israelitische
traditie, zoals de Germaanse strijdgodinnen, de
valkyries, die de gesneuvelden uitverkozen en
opnamen van het strijdveld om hen tot het valhalla,
de Germaanse hemel, te nemen, parallel lopen aan
de Hebreeuwse naam van het offerboek Leviticus,
Vayikra, de roependen. In beide gevallen gaat het
om het zelfoffer, het afleggen van het ego, voor het
hogere goed.

40. In die nacht wordt de mens dus opgenomen door
de valkyries, de Germaanse strijdgodinnen, omdat
de mens aan zichzelf is afgestorven op het
strijdveld. Dit is een groots gebeuren in de
Germaanse mythologie.

41. Adam moest eerst in een diepe, paradijselijke
slaap vallen voordat hij Eva kreeg als hulp. Deze
paradijselijke slaap bewaakt ons voor overmoed en
misleiding.

42. De mens moet komen tot de bron van de natuur,
tot het toetsen. De mens mag niet overmoedig
vertrouwen. Er zijn teveel gevaren, teveel
misleiders.

43. Het is de dag van de urim, van het onderzoek.
De bron komt deze toetsers tegemoet en geeft het
haar beminden in de slaap.



44. Het is verbonden aan de valkyries en Vayikra, de
hebreeuwse Leviticus, het boek van de metaforische
offers.

45. Het huwelijk is zo'n offer, ook in de Egyptische
context (but). De mens wordt in de Egyptologie
door het huwelijk losgescheurd van zijn eerdere
leven door de Beh-t vogel, als een soort opname.
Het huwelijk is dus niet slechts een verzoening,
maar ook een verscheuring. Het is de basis van het
Egyptische en Israelitische woord voor huis, bet(h).

46. Het gaan naar de slager om een pond vlees te
halen is voor de lagere stad de normaalste zaak van
de wereld is, maar je staat dan wel schuldig aan het
‘verwisselen van de offerdieren'.

47. Het kan de lagere stad allemaal niets schelen. Ze
zien het oordeel van God niet, en feesten rustig
door.

48. Dit is allemaal het uitstel van het offer. De mens
moet zijn ego opofferen, maar de mens houdt
zichzelf stevig vast aan het ego. 'Nog even
zondigen,' zegt de mens. 'Toe, nog even maar.' En de
menselijke overleveringen en tradities zeggen : 'Oh
doe maar, want alles is toch genade.' En : 'Wij zullen
altijd blijven zondigen.'

49. Laten we het niet verletterlijken en de aardse
strijd aangaan, want de strijd is geestelijk, en
allereerst moeten we los komen van ons eigen ego,
anders zullen we nooit het ego van de ander helder
zien.

50. De geestelijke strijd is noodzakelijk, en die is
dus allereerst tegen onszelf gericht, tegen het vlees.
Het oordeel begint in God's huis, en als God ons
niet zou tuchtigen, dan zouden we bastaarden zijn,
dwazen.

51. Het gaat om ontmaskering en ontdekking, het

oplossen van raadsels. Daarover gaat ook het gehele
hyena geheimenis. Het is padvinderij, spoorzoeken.
Dat is waar de hyena een beeld van is.

52. De hyena van God, is één van de beste gaven die
God haar kinderen geeft.

53. Het breekt dwars door de muren en glazen
wanden van de lagere stad heen, alles waarvan je
dacht dat het de waarheid was omdat je zo was
opgevoed, maar dan leidt de hyena van God je op
een vast pad, terug naar de natuur-bron. Ik dank
God nog elke dag voor het zenden van de hyena.

54. Sur is het voortijdse Israelitische Afrika.
Allereerst is het belangrijk te beseffen dat de leugen
altijld de waarheid in zich draagt, omdat het
verdraaide waarheid is. De duisternis, de nacht,
verslindt de dag. Heel lang geleden was er een
mythe waarin de godin haar zoon verslond om hem
in te wijden in de geheimenissen, maar dit was iets
metaforisch. In een andere mythe deed ze dit bij
haar man.

55. Het staat voor de exegese, de schriftuitleg, de
vertaling. We spreken dan over het voortijdse
Israelitische  Afrika, over het Israelitische
Dodenboek (Sur). Het is net als Ra die door zijn
moeder Noet wordt opgeslokt om een tocht te
maken door haar lichaam, de onderwereld, in de
Egyptische dodenboeken. Zo is er wedergeboorte.
Het is een cyclus. Telkens weer wordt hij door Noet
opgeslokt en gebaard.

56. Het komt uit de Hafereth mythe van het
Israelitische dodenboek van het voortijdse Afrika.

57. De mens moet teruggaan naar het huis van de
leerregels, en de leerregels moeten altijd getoetst
worden aan het huis van studie. De mens moet zich
bewust zijn van het onderliggende Israelitische
dodenboek. Zo zal de mens ook inzicht verkrijgen
over wat er gaande is.



58. De mens moet dus de metaforiek van het
roofdier leren begrijpen en dit niet verletterlijken.
Daar waar het letterlijk en eng wordt gemaakt, zoals
in het dwazendom, gaat alles fout. Het principe van
het roofdier is dus oorspronkelijk hemels en
exegetisch, verbonden aan de geestelijke
oorlogsvoering, als een hemelse liturgie van het
leven. Hafereth komt in de onderwereld, maar heeft
geen vrouw, maar krijgt dan de droom over de
hemelse verslinding weer en heeft dan een vrouw,
net zoals Adam die eerst de paradijselijke slaap
inmoest om Eva te krijgen.

59. Alles heeft zich dus geémaneerd van de
voortijdse Afrikaans-Israelitische vormen.

60. De natuur vermindert, ook in aantallen,

totdat het vermindert is tot de eenling,

en dan nog is de natuur niet klaar.

De eenling moet ook verminderen, en blijft splitsen,
totdat er weer grote aantallen zijn ontstaan.

Het is als eb en vloed, en zo zuivert de natuur
haarzelf.

61. De natuur doet niets rechtstreeks, maar blijft er
ombheen cirkelen,

omdat er zoveel verborgen tussenstappen zijn.

De regen is het hart van de natuur.

Altijd maar weer overweldigt de natuur zichzelf.

62. De natuur brengt alles in slaap, totdat alles
droomt.

Ook de dromen worden vermindert, zodat er nog
diepere slaap is.

Je kan nog zo goed de weg weten in deze natuur,
maar op een gegeven moment moet je toch
vaststellen dat je verdwaald bent.

Je moet dan op een gegeven moment toch
vaststellen dat je je grip hebt verloren.

63. Ik ontmoette de vogel van God. Hij had heel
veel stralen. Hij bracht mensen over de zee, en gaf

hen ook stralen, waardoor ze nieuwe contacten
konden leggen. De hele lucht was vol stralen
onderverdeeld in realiteiten.

64. Veel kinderen groeien op in groot misbruik. Het
is een epidemie. Vele kinderen kunnen hun ouders
niet vertrouwen, en dat is een groot leed, een leed
wat de mens vaak niet bespaard wordt.

65. Wel mag religie dus verdiept worden, opdat je
komt tot de filosofische bron, maar loop nooit met
de massa mee in oppervlakkige en eenzijdige
religie.

66. Hoe dan ook moet een kind loskomen van valse
ouderlijke geesten.

67. Dat gebeurt in de geestelijke wereld, als
principe.

68. En dan willen die valse ouderlijke geesten
allerlei medelijden in je opwekken terwijl je weet
dat ze al daar met een mes je opwachten om je nog
verder overhoop te steken. De bloedlijnen trekken
dan, en je weet precies waar naartoe, naar een
slachthuis. Ik noem het beest maar gewoon even bij
de naam, want dat is wat het is.

69. Als ze je kapot kunnen snijden dan doen ze het,
en hebben dan vervolgens een menigte aan
uitvluchten, allemaal schoonpraterij, gewitte graven.
Ze staan je daar gewoon al op te wachten met hun
poken. Als je ze één vinger geeft nemen ze je hele
hand, en dan is het 'Kip, ik heb je.'

70. In een droom bestond Amerika nog niet en was
er alleen een oerzee, een zee van zaad, zoals ook de
Hebreeuwse bijbel stelt (mayim). Ik was op een
soort eiland met veel water, en telkens de dreiging
van overstromingen. Het land was eigenlijk gewoon
allerlei stroken aan elkaar verbonden, en het was
een heel doolhof. Tk was bij een soort dokter en hij
had het erover dat er bepaalde traanklieren in het



lichaam behoorden te zitten, en hij wees op het
mannelijk geslachtsdeel en ook op de tandwortels
waar die behoorden te zitten. Hij liet me ook zien
hoe het orgaan werkte, heel pulserend. Het was heel
verfijnd. Het was een soort zaadklier of werkte er
mee samen. Er was in dit gebied slechts één
echtpaar die deze klieren biologisch inbrachten.
Toen hij de namen zei van die mensen dacht ik dat
ik ze kende. Ik zag weer de oerzee, en Amerika was
er dus niet, en ik zag alleen maar diepte, enorme
diepte. Voordat ik wakker werd had ik daarna nog
een droom dat ik in een wildernis was en dicht bij
een kamp van wilde vrouwen was. Het werd ook
gepersonificeerd door een wilde vrouw die bijna
helemaal naakt was behalve dat haar geslachtsdelen
bedekt waren met een witte streep of
voorhangseltje. Ze was niet bepaald gastvrij, maar
draaide zich al half weg om terug te gaan naar haar
kamp, terwijl ze 'ga weg' bewegingen maakte. Dit
was niet zozeer naar mij toe, maar als iets
algemeens dat ik dit natuurvolk zag wat geen
contact had met de buitenwereld. Toen ging alles in
de vertraging, alsof het beeld 'bevroor’, en toen werd
ik langzaam wakker.

71. Het gaat over de komst van het zaad, of
eigenlijk het terugkeren tot de oerzee van het zaad
(mayim). Vandaar dat dit volk van wilden nog
onontdekt is.

72. Het is het mooiste wat er is als de hemelse
leerregels in je hart worden gegraveerd. Je kan dan
niet anders dan het te doen, en je wil ook niets
anders. De leerregels zijn het mooiste wat er is, en
z0 verafschuwd door het dwazendom.

73. Wat een prachtig iets, de leerregels. Gelukkig
maar dat het bestaat, anders zouden we in grote
problemen zijn. Anders zouden we helemaal niet
bestaan. Oh, dwazen hebben op de leerregels gepist.
Zo erg haten ze de leerregels. Ze kunnen de
leerregels niet luchten of zien.

74. De dwaas en de leerregels, elkaars grootste
vijanden.

75. De sleutel tot de leerregels is het zaad en de
besnijdenis van het hart.

76. Het zaad bekrachtigt de leerregels, en de
leerregels bekrachtigen het zaad, en dit zaad is de
oerzee van zaad.

77. Ook wij mogen komen tot de oerzee van zaad.
Dit zaad verbindt ons aan de leerregels.

78. Het zaad leidt helemaal tot de Hoseaanse
geheimenissen.

79. Afar is Hebreeuws voor het paradijselijke stof
van de aarde waaruit de mens werd geschapen. Het
Egyptische wortelwoord is 'afa’, wat stof en zaad
betekent. Ook hafa, Hebreeuws voor Eva, komt hier
uit voort. Het zaad van de oerzee zou tot hafa, stof
en zaad worden, tot Eva dus, het paradijselijke land
in de oerzee van zaad.

80. Dit zal worden tot land en zaad, tot afa, oftewel
Eva. Het gehele paradijselijke land werd door haar
gepersonificeerd. Daarom moest Adam haar
ontmoeten door een diepe, paradijselijke slaap, in
een droom.

81. Het is het zaad van Eva opdat de mens weer in
contact komt met het paradijs. De klauwen van het
roofdier gaan diep, totdat de mens ontwaakt in het
paradijs. Het paradijs is de geheimenissen van de
geestelijke oorlogsvoering.

82. Eva is dus waar stof en zaad elkaar kruizen, daar
waar land ontstaat, wat ook weer terugkomt in Jah-
Eva, de wording van Eva, oftewel de wording van
paradijselijk land in de oerzee van zaad.

83. Er zijn prachtige oerwoud planeten waar de
mens contact mee kan maken.



84. De honger is datgene wat de mens door de
woestijn leidt, de vermoeidheid, het verminderen.

85. Het gaat niet om meer kracht, maar om meer
vermindering.

86. Zo komt de mens terug naar de natuur.

De mens moet de honger aanvaarden.

De honger is de gids en wachter, opdat de mens de
stad niet meer kan terugvinden.

De honger leidt tot de wildernis.

87. De honger is de ergste vijand van de stad, want
het draagt de natuurkennis.

De mens moet minder worden, terwijl de stad meer
wil worden.

Ontwaak, bronnen van de natuur.

88. Zowel de Psalmen als het boek van Job gaan
over de vermindering, totdat wij weer natuurmensen
zijn zoals Eva.

89. Zoek de natuur, de dingen van de hemel, en de
rest zal je wel of niet gegeven worden.

De natuur neemt en geeft. De natuur weet namelijk
precies wat wij nodig hebben.

De natuur zorgt voor ons, terwijl het altijd maar
meer willen de mens bedriegt.

90. Het visnet leidt tot de eeuwigheid

Er is tucht nodig, discipline, vermindering, om te
komen tot de eeuwigheid,

zoals de nachtmerrie nodig is om tot de droom te
komen.

91. De nachtmerrie leidt. Er is geen andere weg.

De mens moet de nachtmerrie weer op waarde zien
te schatten, en de nachtmerrie aanvaarden, want het
is de namerie, de natuurstof.

92. Het is een oorlog, en de nachtmerrie houdt ons
wakker.

Dut niet in. Een nachtmerrie is innemend,
ontgiftigend, diep, metaforisch, en niet negatief.
Ik heb het leren kennen als de aanraking van God.

93. De natuur nachtmerrie gebruikt het als
voorhangsel en als roede tot diepere slaap, want de
natuur nachtmerrie ligt in een veel diepere slaap.
Het zijn allemaal lagen van de metaforische
werkelijkheid.

94. De mens droomt, maar de mens moet dieper
slapen om terug te keren tot de natuur nachtmerries
die spreken over het oordeel over de zonde, over het
lagere ego. De nachtmerrie spreekt tot de mens,
maar luistert de mens ook ? Het is onderdeel van de
nachtmerrie dat zo'n groot deel van de mensenmassa
stijfkoppig is. De stad is stijfkoppig, en de mens zit
in die stad opgesloten, snakkende naar de natuur. De
droom zal het niet klaren. De mens moet de
nachtmerrie in, aanvaarden, op waarde schatten en
herzien. Het is onderdeel van de natuur taal.

95. De nachtmerrie is onderwijzend, werkende met
symbolen.

96. De nachtmerrie neemt alles als bruikbaar
materiaal en verdiept het.

97. We kunnen niet terug naar de natuur zonder de
nachtmerrie.

98. Alleen de nachtmerrie kan ons over de rivier des
doods brengen. Ook de dood is een grote
nachtmerrie. Het is een onderdeel van de slaap. De
mens moet veel slapen, en dieper slapen, en dan is
de nachtmerrie slechts een druppel vallende in de
woeste oerzee van de slaap.

99. Dit is de grote tantalos-natuur, de honger-natuur,
waar alles wat je probeert te grijpen van je
wegglijdt. Je kunt er boos om worden, maar het zal
steeds erger worden. Je kunt proberen met ze te
redeneren, maar ze staan niet open voor reden.



100. Het is het pad van de vermindering, de honger,
waardoor de diepere honger-natuur in je opwelt.
Alles groeit hier door honger.

101. Het heeft geen zin mensen te proberen te
overtuigen, en het heeft ook geen zin goedkeuring
van mensen proberen te krijgen.

102. Het gaat mensen niet om de waarheid maar om
de controle die ze kunnen uitoefenen, om hun macht
die ze zich inbeelden.

103. Als ze een gelegenheid zien om te bedriegen,
dan zullen ze die gelegenheid met beide handen
aangrijpen.

104. Wij worden tot buiten de poort geleid, maar
zijn dan pas werkelijk binnengegaan, tot de honger
wildernis. Hier sterven wij aan onszelf opdat we aan
de natuur bronnen deel hebben. Maar dit heeft dus
een hele hoge prijs. Velen willen deze prijs om
anders te zijn niet betalen.

105. De honger zee zal overstromen, en er zal een
nieuwe schepping zijn.

5.

De eeuwige sabbath

1. Het doel is studie, het leren, niet het hedonisme,
niet het materialisme. Je kunt dus steeds meer
bijverdienen = en  verdiepen. Dat is de
eindbestemming van de mens wat voor eeuwig door
kan groeien. De mens gaat dus tot de eeuwige
sabbath.

2. Je kan niet zomaar grijpen en gebruiken. Heel
veel dromen en nachtmerries van de mens zijn

veroorzaakt omdat ze teveel van een bepaalde stof
hebben genomen. Voorzichtigheid is de moeder van
de waarheid.

3. Telkens maar weer afdalen om te bouwen. We
moeten het verdienen.

4. Aan het nachtijs komt geen einde,

Het wonder geschiedt binnenin,

De narcis verkondigt het einde van het wedstrijd,
En dan is alles in de boeken.

5. Het laatste wat je tot me sprak is nu een
grotschildering,

Ik staar ernaar en het doet me niet meer pijn,

Ik kan nu afstand nemen, maar ik tril nog steeds na

6. Ik weet nog wel dat ik bloedend hier vandaan
kwam,
Maar nu gaat het beter met mij

7. Bloed betekent dat er een muur is doorbroken.

8. Alles gaat in cirkels hier,

Het leven houdt op en gaat dan door,

De narcis houdt de schepen af van het geheim,
Alleen het morgenrood zal het zien

9. De eeuwige nacht van ijs,

De leugen overvloeiende in de waarheid,
Totdat het rode ontwaakt,

Tot rode bloemenvelden ging ik.

10. De bron van rode bloemenvelden,
Als een geheim opwellend in de lucht,
Waar zoveel stemmen haar hebben doen ontwaken

11. Tot het hek gaan wij, en dan er overheen
12. Het geheimenis van de vrouw met het rode

breekt de valse hekken af, en brengt dan door het
hemelse woord alles achter hemelse hekken.



13. Schud alles van je af,
Draai in cirkels om alles los te laten,
Op de berg zullen we elkaar ontmoeten

14. Iemand slaat op je in met vuisten,
De vrouw met het rode richt het hemelse hek op,
Nu is alles achter het hemelse hek verborgen

15. We mogen er alleen naar kijken, maar niet
aanraken,
Alles is onder Haar hoede

16. De vijand kan alleen in een wedstrijd verslagen
worden.

17. Er is altijd het hek van het hemelse woord.

18. Zoveel pijlen schieten er door mij heen.
Ik verlies mijn zicht. Ik kijk naar mijn hersenen, als
naar bloesem,

Ik ben niet meer in de zee.
Dromend glijd ik in een oerwoud,
maar het brokkelt af,

totdat alleen het rode overblijft.

19. Rood zover het oog reikt,

Als een rood pad door de wildernis.
Pijlen had zij op haar boog,

die dwars door mij heen gingen.

Ik staar naar de pijlen. Zij hebben mijn leven gered.

Ik kus ze, en wikkel ze in. Ze brachten mij over de
zee.

20. Maar soms kwamen de herinneringen terug,

als grote oorlogen.

In mijn hoofd brokkelde het allemaal af, alsof het
nooit door kon komen.

Tk zweefde tussen twee realiteiten. Niets kon ooit
echt worden.

Er werden gewoon werelden overheen gebouwd.

21. Fragiele draden door mijn hoofd. Het is achter
hekken, en iedereen voelt hopeloos.

Zoveel dromen springen kapot wanneer het
langskomt.

En men weet nooit wanneer het komt.

22. In een zee van leugens lag ik,

maar de pijl maakte alles anders

23. En dan zie ik het rode weer,
Tussen de prachtige bomen staat ze,

met prachtige struiken

24. Dat is het uiteindelijke doel van de vrouw met
het rode. Het is de komst van het morgenrood, na
een lange, allesvernietigende nacht, wat ook zal
leiden tot het avondrood, want er zal een nieuwe
nacht komen waarin alles anders zal zijn.

25. Alle leugens gaan achter hekken.
26. Het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet

op tegen de eeuwige heerlijkheid die geopenbaard
zal worden.



6.

Het rode spotkleed

1. Er komt een heleboel op je af, en daar sluit je je
voor af, en neemt er maar een deel van.

2. Dus je hebt je hekken gebouwd, en er breekt nog
een klein deel door die hekken heen, dus daar ga je
mee verder.

3. Je neemt het ding in je handen, en neemt daar ook
maar een heel klein deel van waar je mee verder
gaat, want je kan niet alles zomaar in één keer
weggooien.

4. En van dat kleine deel neem je daarna ook maar
een heel klein deel, en ook van dat deel neem je
maar een heel klein deel, of als je hekken bouwt
komt er nog maar een heel klein deel ervan binnen,
en daar ga je mee verder, ook weer verminderend,
dus het ding wordt steeds kleiner.

5. Dit wordt ook wel het rijgen genoemd.

6. Telkens als er nog iets door de hekken heenbreekt
dan is dat bruikbaar, herbergt het nog iets wat je
nodig hebt, wat het dan ook is.

7. Het kan een herinnering zijn die je telkens weer
molt of nekt, die je stalkt. Neem daar dan een heel
klein deel van, en ga verder.

8. Je laat dus steeds meer los, totdat je bij de bron
aankomt die je nodig hebt en die bij je zal blijven,
de diep afgepelde principes van het paradijs. Dat is
symbolisch het vissen. Je haalt telkens maar een
paar vissen uit die gigantisch grote zee.

9. Dit rijgen komt terug in de natuurlijke selectie.
Telkens wordt er maar heel weinig van iets
genomen, of enkelingen van de massa's, en daar ga
je mee verder, specialiserend, variérend, door
ingewikkelde natuurpatronen.

10. Er worden dus geen dingen vanuit het niets
geschapen, maar door de selectie van wat er al is, de
uitverkiezing van de natuur. Daarvan is de jacht en
de visserij een metaforisch principe. Dit gaat door
de leerregels van camouflage en ironie, waarin je
dus minimalistisch boodschappen overbrengt door
selectief gebruik te maken van de dingen die er al
zijn, voor hen die deze taal begrijpen.

11. Als je dit niet leert, zoals bij de dwazen die
geloven dat alles maar direct gebeurt, dan zijn op
een bepaald moment je bronnen uitgeput. Ze hebben
niet geleerd daadwerkelijk in de wildernis te
overleven.

12. Vaak als we een moeilijk gesprek hebben gehad
dan denken we achteraf : 'Oh, had ik maar dit
gezegd of dat gezegd,' en hebben we het gevoel
gefaald te hebben omdat we met ze meegepraat
hebben terwijl we ze hadden moeten bevechten,
maar in veel gevallen zijn we gewoon ironisch
geweest, en hebben we het aangepakt vanuit het
minimalisme.

13. Want natuurlijk willen wij geen handel doen met
de dwazen. Zij eten hun vlees toch wel, of je nu met
ze meepraat of tegen ze vecht, en dan is het soms
beter stil te blijven.

14. Het ware dromen is dus het hongeren, het rijgen,
waarin je steeds meer loslaat, en verder gaat met de
dingen die er toe doen, en die ook weer selecteert.

15. Dit is de gansa in India, de kennis (sa,
egyptisch) van het paradijs (gan, aramees). Zij
hebben in een enorme flexibiliteit,



aanpassingsvermogen, rijgvermogen, ironie, terwijl
ze in het westen star zijn, rigide.

16. We hoeven India niet met beide handen aan te
pakken, maar we mogen ermee rijgen.

17. Er ligt een hele dunne lijn tussen liegen en
ironie, vooral als we naar religie kijken. De mens
komt hier niet van los dan door religieuze selectie.
Dit is dan het religieuze rijgen, het religieuze vissen.

18. De oerhyena gaat nooit zomaar roekeloos te
werk, wijst niet zomaar vanuit de losse hand een
schuldige aan, niet bevooroordeeld en doet ook niet
aan vriendenpolitiek, en houdt niemand zomaar de
hand boven het hoofd, prikt door dingen heen en
neemt nooit zomaar algemeen aanvaarde,
ingeburgerde, gevestigde waarheden aan. Vaak
ontmaskert de oerhyena deze waarheden als
leugens. De oerhyena zoekt de schuilplaatsen van
rovers op en laat niets van ze heel in zijn
filosofische betogen.

19. 1k had een droom over een vrouw, en ze rende
weg, en maakte ga weg bewegingen. Het was een
natuurvrouw in de wildernis. Ik had toen weer een
droom over dat ik haar vroeg wat er aan de hand
was, dat ik het echt wilde weten.

20. Ze zei toen : 'Volg mij,' en ze leidde mij naar een
soort van wildernis vestiging, naar een markt.

21. De hyena komt ons tegemoet in deze tocht door
de onderwereld, in de wildernis. De hyena overtuigt
van zonde, want als er leerregels zijn, is er ook
zonde.

22. Zalig zijn zij die met de hyena’s gaan. Het is een
belangrijk  onderdeel van de  geestelijke
wapenrusting die wij aan moeten doen.

23. De hemelse kennis openbaart zich aan geen
anderen dan aan de ellendigen, de benauwden die

overtuigt zijn van zonde en leerregels, zij die
zuchten, hongeren en dorsten, zwaar arbeiden in hun
strijd tegen het kwaad, zij die de levensopdracht
serieus hebben genomen, zij die uitgedroogd zijn
van droefheid en ellende.

24. Keer je af van het materialisme, ook van
religieus materialisme.

25. Bevindelijkheid betekent persoonlijke ervaring,
oftewel het geestelijke zintuig. Maar het groeit op in
zware gevangenschap, in ballingschap, en heeft het
de geestelijke oorlogsvoering nodig om hier
doorheen te komen. Er zal dus verdere reformatie
moeten komen, maar niet eens zozeer reformatie,
maar verdieping, het terugkeren tot de originele
fundamenten van de natuur, en daarbij moet ik ook
denken waar de natuurvrouw het over had.

26. We hoeven er geen doekjes omheen te winden :
het is oorlog.

Boze geesten hebben deze gebieden ingenomen, de
gebieden buiten het paradijs, maar het hemelse
Woord is een vast kompas. Hoe dan ook is er een
oorlog te voeren, en die oorlog is geestelijk.

Onze wapenen zijn ook geestelijk, niet vleselijk.
Ook onze tegenstander is in de geestelijke wereld,
niet zozeer op de aarde.

27. Het zijn geesten van mensenhandel,
zielenhandel en dierenhandel. Het zijn geesten van
gedwongen prostitutie en verkrachting.

28. Vandaar dat de geestelijke oorlogsvoering een
levensroeping is.

29. Ook slaven werden gedwongen om de afgoden
van de slavenhandelaren aan te nemen, anders
zouden ze geslagen worden.

30. Hoe meer je je er tegen verzet hoe erger het
wordt. Daarom is de ware geestelijke
oorlogsvoering het verdiepen, het pad van het



visnet. Dat is de boodschap die wij prediken : de
seizoenen. Het is dus niet allemaal religieuze
verwennerij, want dan zou je weer in hetzelfde
terecht komen.

31. Niet zomaar een wapen grijpen en er op los
slaan, maar door het hongeren een dieper geestelijk
wapen vinden.

32. De mens wil ontsnappen ? Toen de mens in de
ballingschap wilde ontsnappen verdubbelde de
vijand de lasten. Ik heb gemerkt dat het leven ook
zo is. En ja, dit lijden moet gedragen worden, en ja,
de oorlog moet gevoerd worden, maar we mogen
ook hierin een heenwijzer zien naar de heilige
gebondenheid die ons veilig houdt, en die ons
waarschuwt en terugduwt wanneer wij ervan
afwijken.

33. De asceet is de gevangene van de hemelse leer,
en dat is voor een reden, zoals een kind in restrictie
wordt gehouden om het kind te beschermen. Het
ego kan dus niets anders zijn dan een heenwijzer.
Het ego kan niet zomaar op zichzelf bestaan. Het
ego is dus niets anders dan een prediker. Het beste,
oftewel het diepere, moet nog komen. Dat is wat het
ego zegt. Hij kan niet anders, want hij heeft de
waarheid geroofd, maar de waarheid kan niet voor
eeuwig verborgen gehouden worden. Al is de leugen
nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel.

34. Als je tot de waarheid wil komen, heb je eerst
een groot gevecht met de leugen. Een heleboel
mensen willen dit niet, dus uit gemakszucht noemen
ze gewoon de leugen de waarheid.

35. Mensen lijden vaak in het verborgene, en ook de
dieren. Natuurlijk is het wel aan te tonen, maar daar
zijn de mensen niet mee bezig, en willen ze zich niet
mee bezig houden. Ze hebben geen tijd, geen tijd
voor onderzoek, geen zin om mensen serieus te
nemen. En ze kopen mensen om en paaien mensen
om zo te zijn zoals zij. Alles wordt onder een vieze

lap verborgen gehouden.

36. De oorlog is voorbij, de oorlog is voorbij,
zeggen ze dan, en vieren jaarlijks vroom hun
bevrijdingsfeesten, maar de onzichtbare oorlog is
nog erger geworden.

37. In het dwazendom worden de onschuldigen voor
schuldig gehouden. Maar de hyena van God zal
terugkeren.

38. Willen wij ook het onzichtbare lijden dragen ?
Velen willen zichtbaar lijden en aanzien krijgen,
zelfs geprezen worden in hun lijden.

Laten we beseffen dat de waarheid veel dieper gaat
dan de diepste leugen.

De waarheid lijdt in het onzichtbare.

Je ziet al die gezichten van natuur vrouwen, maar je
kent hun verleden niet.

Ze spreken niet meer, en maken ga weg bewegingen
als iemand te dichtbij komt.

En de mens die hierbij stilstaat en onderzoek doet
naar dit probleem, die wordt net als hen.

39. De vrouw met het rode is altijd afstandelijk, en
als je denkt dat je haar gezien hebt, dan bleek het
altijd weer wat anders te zijn. In het proces van dit
geheimenis waarin we het onderzoeken, worden wij
ook zoals de vrouw met het rode, ongrijpbaar voor
anderen.

40. We kunnen niet kunnen ontsnappen van de
werkelijkheid om ons heen, maar we moeten steeds
dieper gaan, tot diepere betekenissen komen.

41. Ik had eens een gesprek met een familie lid, en
ik zei ik zou graag willen weten wat er achter de
bomen schuilde. Hij wilde dit niet weten. Een boom
is een boom. Punt. Maar dan houdt alles toch op ?

42. Je kunt altijd weer dieper. We zijn in de oorlog,
maar de vrouw met het witte is zowel het begin als



het eind ervan.

43. En de pijn van de oorlog is altijd van iemand
anders. Wij beleven dus iets wat iemand anders
heeft moeten doorstaan. Is dat niet het leven ? Ons
leven staat niet op zichzelf. Wij gaan door de
ervaringen van anderen heen, van mensen, van
dieren, en van volkeren, van hele culturen. Het is
een vaststaande tocht.

44. Alleen het weinige werd ons geschonken. Het
hele zou ons vernietigen.

45. Waar zijn de wilde jongens nu ?
Ze laat wat grotschilderingen zien.
Jouw pijn was hun pijn.

46. De vrouw met het witte leidt door de
wedstrijden van het leven heen. Er zijn leerregels,
en de mens mag niet zomaar van de wedstrijd
afwijken.

47. Kun je dan tot ontwaking komen ? Vaak moeten
we dan eerst dieper de nacht in.

48. Het nachtijs lacht, leidende tot de morgens,
Maar Zij met het witte leidt tot diepere nacht,
Zo is het altijd geweest,

De grote wedstrijd van dag en nacht

49. Zij leidt de weg, Zij leidt het pad,
De nacht is op een hoge berg,
Terwijl de ochtend in het dal de dwazen misleidt.

50. Probeer hier maar eens vat op te krijgen, op het
geheimenis van de vrouw met het witte. Als je denkt
dat je haar hebt, kom je al snel tot de conclusie dat
je haar niet hebt.

51. Hoe ver zullen zij komen in de wedstrijd ?
Sommigen proberen haar te grijpen,

Maar zij struikelen,

Hier kun je niets grijpen,

Alles glijdt weg.

52. Dat komt omdat ze altijd weer dieper leidt, en
een antwoord roept weer heel veel andere vragen
op. Hoe meer je weet, hoe meer je beseft hoe weinig
je weet. Het is dus als een opkomende golf die dan
weer naar beneden stort. Dat is de natuur. Op het
toppunt van je kunnen en je weten wordt je
gegrepen door de slaap, en heb je niets meer, en ga
je terug naar het begin. Telkens weer vergeet de
mens heel veel. Alles wat je hier opbouwt stort weer
in elkaar. Maar zou je niet alles willen opgeven voor
het diepere ? De waarheid gaat dieper dan de diepste
leugen.

53. Het schijnt nodig te zijn, de leugen, dat wordt
telkens weer aangehaald. Grotendeels is het de
waarheid, maar de leugens zijn ervoor om onze
immunologie op te wekken. Als een kind te
beschermd opgevoed wordt raakt het hierdoor
verlamd.

54. Kinderen leren aardrijkskunde, wiskunde,
natuurkunde, scheikunde, maar ze leren de
geestelijke oorlogsvoering niet. Zij worden namelijk
te beschermd opgevoed. Het zijn gevangenen. Ze
worden gefokt, en dan is het beste wapen van het
kwaad altijd de mens niet in hem te laten geloven,
of een onschuldige aan te wijzen als de bron van het
kwaad.

55. Het ironische is dat zij die overzoet worden ook
overbitter worden. Je betaalt dus een hoge prijs voor
het overzoete. Het zoete moet dus gematigd worden
en verminderd.

56. Het ego is als een verschrikkelijke spin van de
Rigil Kent ster, de alfa ster van het sterrenbeeld
Centaur. Het is een witte spin met veel oranje, en
ook andere kleuren, zoals lichtblauw. Zijn naam is
Tedo. Hij tikt met zijn poten op muren en wanden,
om te zoeken naar gaatjes. Het is een dwepende,
overmoedige geest, snel naar de wapens grijpende,



veel lawaai makende, plakkerig, klagerig. Het is een
materialistische geest, ook van religieus
materialisme, en religieuze verwennerij en andere
soorten verwennerijen. Het is een lokgeest. Hij
kocht mensen om. Het moest overwonnen worden
door stilte en het toekeren van de andere wang. Men
doet dit te weinig. Men is er snel bij om de hakbijl
erbij te halen, en dan de grote held te spelen. Zij
richten zich op veel lichamelijke ascese, maar niet
de geestelijke ascese.

57. Hij blijft tikken totdat hij een gaatje vindt, en
anders maakt hij een gaatje, tenzij je het hele pad
van vermindering gaat tot in de heilige
gebondenheid.

58. Maar hij werkt dus veel in wedestrijden van wie
is de grootste in het lijden, allerlei krachtpatserijen,
of kijk wat ik allemaal durf. Het gaat allemaal om
snelle bevrediging, snelle resultaten, snelle
overwinning, de kortste weg naar huis. Hij kon zich
soms ongelovelijk stil houden om uit te dagen. Je
kunt niet zomaar toeslaan, want als hij een gaatje in
je wapenrusting vindt, dan pakt hij je. Hij probeert
de mens te verleiden tot overmoedige strijd, zodat
hij hen heeft. Hij kan alleen door stilte verslagen
worden en het keren van de andere wang, waarop
hij zich uiteindelijk kapot zal breken. Dat is dus het
slopende gevecht. De stilte, het stilzijn, het aan stille
wateren zijn, en daarmee ook het keren van de
andere wang, is het zaaien, en dat zal vanzelf oogst
geven van strategie en wapenen om deze spin te
verslaan wanneer het daarvoor de tijd is.

59. Er is een kwaadaardige stilte van
onverschilligheid die verslagen dient te worden.
Tedo houdt zich stil zolang hij geen geld krijgt,
zolang hij niet aanbeden wordt, zolang hij niet
bevredigd wordt door het materialisme. Tedo is
namelijk het hedonisme, blinde en dove
genotszucht. Zeer selectief is hij enorm empatisch,
maar kan al snel woest worden als er niet naar zijn
poppen wordt gedanst, of hij wordt dodelijk stil,

oftewel onverschillig, vol leedvermaak toekijkend.
Het is zijn drugs.

60. Tedo vreet de mens op met huid en haar,
kannibaals als hij is. Tedo ziet mens en dier als
lekkere koekjes. Hij is een echte lekkerbek. Hij stelt
het geduld van de mens verschrikkelijk op de proef.
Het is vreselijk voor de materialistische mens om
aan de klauwen en kaken van Tedo overgeleverd te
worden.

61. Bevrediging is zinloos, maar de mens heeft
bepaalde noodbehoeftes. Bevrediging bevredigd
niet.

62. Dus waar doe je het voor ? Het is allemaal
illusie, en wat een mens daar wel niet allemaal voor
over heeft.

63. Als geestelijk soldaat moet je dan zien hoe
mensen met van zulke gevaarlijke spinnen spelen,
en wat het eindresultaat daarvan is, maar aan de
andere kant heeft de geestelijke soldaat ook de taak
om een wedstrijd met zulke spinnen te voeren, in dit
geval met Tedo, maar dan dus in de zin van oorlog.

64. Het zijn marktgeesten. Het is kunstmatig,
chemisch cosmetisch, niet natuurlijk, niet
authentiek. Ik zat gewoon recht tegenover een nar.

65. De hemelse kennis die van alles los is,
zwevende boven de woeste zee, is onze enige
redding.

66. En hemels denken is aan ijzeren leerregels
gebonden, maar het is absoluut noodzakelijk om
langs deze bedriegelijke, vaak zwaar
gecamoufleerde, geesten heen te komen.

67. Een familie lid zei eens tegen mij dat hij er niet
aan wilde beginnen, omdat hij er zwaar paranoide
van zou worden. Hij had het over de geestelijke
oorlogsvoering. Maar we zijn in oorlog. Hebben we



dan een andere optie ? Moeten we dan zomaar
opgeven ?

68. Deze ijdeltuiten staan de hele dag voor de
spiegel, terwijl hun volk eraan gaat. Het kan hen
niet schelen. Ze willen het mooiste erop komen.

69. Het gaat om de spiegel van de kennis, om de
natuurvrouwen met de spiegels van zelfreflectie,
zoals in de geschriften van Irad.

70. Er is een geheel valse romantiek ontstaan
rondom de ijdeltuiten. Dit zijn ook weer werken van
Tedo, en daarbij hoort ook de religieuze romantiek.
Allemaal werken van Tedo, en allemaal voor een
markt.

71. Het heeft de oorlog uitgedoofd. Men strijdt niet
meer voor het volk. Men is op zoek naar snelle
religieuze zelfbevrediging.

72. De ijdeltuiten dus, je ontkomt er niet aan, maar
je moet het verdiepen tot de filosofische vorm. Zo is
dat met alles eigenlijk. Niet ontsnappen uit de kooi,
want dat is onmogelijk en bedriegelijk, maar dieper
in de kooi gaan, en dan kom je vanzelf tot de sleutel.

73. Niet door kracht, noch door geweld, maar door
richting.

74. De nacht na de droom over Tedo had ik een
droom over de komst van de oorlogsvrouw, en zij
raakte in gevecht met de spin. Het was een woeste
oerkracht van de natuur die geopend werd, en er
werden ook graven geopend waarin haar leger
opgeborgen zat. Toen begon zij de steden in te
nemen. Zelfs in de steden waren overal zulke
graven, en zij werden geopend, en haar soldaten
kwamen voort. Zij was een woeste oorlogsvrouw
van de natuur.

75. Het begon te stromen. Niemand kon het stoppen,
en iedereen hield z'n hart vast. Zij is de onttroner

van afgoden.

76. Er is een natuurverschijnsel aan de voet van elk
probleem, dat alles bedriegelijk wordt. Dit zijn de
voorhangsels van de tent om de mens te testen
wanneer hij tot de kennis komt.

77. De offerdienst is een metafoor van de opname,
waarin het ego moet doodbloeden. In de opname
moet dus alles emaneren, uitgegoten worden, tot
lagere vormen gaan, anders is er geen brandstof
voor de opname, en geen beveiliging. Juist ook door
die emanatie ontstaat er afzondering.

78. Als de mens een profetisch woord ontvangt, dan
mag de mens dit niet als een dwaas gaan
rondstrooien als parels voor de zwijnen, maar de
mens moet zich gaan bezig houden met de
tentendienst.

79. Het zijn duistere gezegdes, en de mens moet er
mee klaarkomen. Als de mens "opgenomen" moet
worden, dan betekent dit allereerst de opname tot
een diepere betekenis van deze dingen.

80. Het is de woestheid van het profetische woord
wat zich niet onderwerpt aan menselijk gezag.

81. Het is een beeld van diepte wat helemaal leidt
tot deze woeste bron. Het is de emancipatie van de
vrouw, van de hemelse natuurvrouw. De mens leeft
dus niet alleen van voedsel, maar ook van de
oerborst, de oerbron van de oervrouw. Hiervandaan,
vanuit het diepe Afrika, stroomt de melk, wat zich
vertaalt in de Nijl. Het is de levensader van de
aarde.

82. Het is dus het punt waarop de prisma van de
aarde is bereikt, de prisma van de natuurkennis,
waar ook de Irad geschriften overgaan in het
voortijdse Afrika.

83. Wil is fataal. Het gaat om de leerregels, van



filosofie, waardoor men zelfreflectie kan beoefenen.
De leerregels zijn de prisma van de natuurkennis.
De geschriften van Irad gaan over het geheim in het
water, die de geschiedenis verdraait. Het speelt met
de geheugens. Het vuil spreekt van een andere
wereld.

84. Het is de immunologie van de natuur. De zee
bestaat niet echt, maar is een metafoor van
filosofische principes. Ook de bomen kunnen
gedachten verdraaien. Zo komt het hogere door.
Ook de bloemen kunnen woorden verdraaien. De
natuur is van een hogere complexiteit. Door de
spiegel van de leerregels kan het hogere geimiteerd
worden, opdat het ego sterft. De mens moet dus
weer het water in opdat alles teruggedraaid kan
worden. De zee kan een mens doen stoppen met het
verzinnen van ijdelheden. Het directe is te
gevaarlijk. Als er teveel zou komen dan zou de
mens erin verdrinken. Vandaar dat de mens moet
leren met zijn herinneringen te leven als door een
prisma.

85. Het Gorgoonse monster in de Griekse
mythologie kon ook niet rechtstreeks verslagen
worden, want dan zou Perseus verstenen, als hij het
Gorgoonse monster zou zien. Hij moest dus het
monster verslaan door een prisma. Hij kon er alleen
veilig naar kijken door een prisma te gebruiken.

86. Het hart van het Woord is dus een prisma van de
leerregels. Het is het hart van de reusachtige ibis die
boven de woeste oerzee zweeft, voordat de
schepping plaatsvond. Het Woord zou scheppen, en
zoals we zagen zou dit door natuurlijke selectie
gaan.

87. Zo komt men uiteindelijk tot de ware prisma van
de leerregels, en kan men zich daaraan hervormen,
waardoor de mens komt tot het hart in het hart, of
bron van het hart. De mens komt zo tot de
geestelijke bron.

88. Er is alleen natuur, een spel van spiegelingen.
Zij spelen een wedstrijd van schuld en onschuld,
een wedstrijd van goed en kwaad,

een wedstrijd van veiligheid en onveiligheid,

van oorlog en vrede,

van wijs en dom.

89. Alles zal uiteindelijk in de boeken komen als
verhalen.

Nu is de wedstrijd nog in volle gang.

Het verhaal sterft in de nacht om plaats te maken
voor de wedstrijd.

90. Er worden wedstrijden gespeeld, maar de mens
kan er niet bij.

De verhalen stoppen in het midden.

Aan de ene kant wel, maar aan de andere kant zijn
het slechts spiegelingen,

en krijg je alle mogelijkheden en combinaties te
zien.

Kan een mens kiezen, en wat is de mens ?

Alles is zo fragmentarisch.

91. En dan sta je ineens voor de grote natuur prisma
van de onderwereld,

de zee van de onderwereld, waar grote vogels
komen om zielen op te pikken.

92. Het verhaal sterft in de nacht, en dan is men
weer in de wedstrijd.

93. Het verhaal sterft in de nacht, en dan gaat het
verhaal verder in een ander boek.

94. Deze zeeen zijn te groot,

Deze zeeen zijn onoverbruggelijk,
Deze zeeen zijn eindeloos,

Er is geen doorkomen aan,

Tot de baarmoeder zullen zij gaan,
Van herinneringen geen sprake

Zij vertelt een verhaal,

Zij blijft niet bij de drama hangen,
Het gaat altijd weer dieper.



95. Alles is waardevol.

Alles zal dus duidelijk worden, en je zal de
noodzaak van de moeilijke dingen en herinneringen
van je leven inzien, omdat het sleutels zijn tot
verdere doorgang.

96. Als we iets hemels hebben ontvangen, een
bepaalde gave of de heilige gebondenheid, dan wil
dat niet zeggen dat we dan ineens in fluweel worden
gewikkeld en onaantastbaar zijn geworden. Neen.
Dan begint het pas. Dan worden we de wildernis
ingezonden. We worden dan uit de comfort zone
getrokken waar we waren ingedut. Dan begint de
wedstrijd.

97. Hoe groter de opdracht, hoe groter het plan, des
te groter de voorbereiding, des te groter het lijden,
het offer.

98. Er is het geheimenis van de ontkenners, zij die
je niet serieus nemen, zij die zich niet in je kunnen
verplaatsen, en misschien niet eens naar je luisteren.
Zij spreken een andere taal. Ze ontkennen zelfs als
er harde bewijzen worden getoond. Veel mensen
zitten zo in elkaar. Het is een bepaald geloof. Zij
hebben hun eigen taal, hun nachttaal. Zij slapen en
zijn in hun eigen droomwereld.

99. Wanneer het sap de takken raakt zal de morgen
niet komen,

Alleen de nacht is daar

Zij kan de nacht niet verstaan,

Zij maakt haar eigen nachttaal, tegemoetkomende
tot het verhaal

Haar nachttaal kent niet, en zal nooit kennen,

Zij schiep dit geheimenis eens in een wonder,

De nacht dompelt altijd onder,

Voelen kan het niet, maar het heeft haar eigen
zintuigen.

100. Ik schiep u in een paradijselijk geheimenis,
De nachtplanten hebben het nooit verstaan,

En het zeewier heeft het nooit geweten,

Zij gaan alleen in cirkels,

Maar zij komen nooit aan

Oh nachtplant, wonder van het bestaan,

Het zeewier zal altijd ontkennen,

Oh nachtplant, het ijzer van het hart komt u altijd
binnen,

Maar u raakt nooit aan,

Nog steeds bent u het wonder van het bestaan
Oh nachtplant, zee van de eenzamen,
Groeiende zo diep,

Nooit zult u het geheim aanraken,

Maar voor altijd dichterbij komen,

Het omcirkelen van het wonder,

Wat u zelf bent

Nee, de schepping kennen zij niet,

Zij leven alleen in hun eigen verhalen

101. Want als er niet naar je geluisterd wordt, en je
wordt niet serieus genomen, en alles wat je hebt
meegemaakt wordt ontkend en gebagatelliseerd, dan
word je eenzaam. Dan voel je je alleen op de
wereld, en veel mensen voelen zich zo, voelen zich
onbegrepen en verkeerd begrepen, verkeerd
uitgelegd, en ze zijn moe geworden van alle leugens
en verdraaiingen en daardoor stil geworden. De
mensen om hen heen hebben geen zintuigen, leven
langs elkaar heen, hebben hun eigen tekenen en taal,
leven in hun eigen verhalen, en zijn zo xenofobisch.

102. Ze communiceren op een hele andere manier,
door raadselen, cryptisch. Ze kunnen geen direct
contact maken. Dat is te moeilijk voor hen. Ze
kunnen niet rechttoe rechtaan spreken. Dan komt
het te dichtbij en wordt het te persoonlijk. Ze willen
zichzelf niet kwetsbaar opstellen. Ze zijn paranoide.
Het zijn planten, nachtplanten. Het is zeewier. Ze
zijn de verdronkenen. Ze konden het leven niet aan.

103. Ze hebben geen draagvermogen, en daarom
bagatelliseren ze alles. Ze kunnen de harde
waarheid niet aan. Het is een grote tragedie.



104. Zij trokken u tot de dieptes van de rivier,

En op uw vragen was geen antwoord,

Zij vertelden u verhalen om u af te leiden van het
geheim,

Zij cirkelden om uw hart als bijen die de honing
bewaakten

105. Ze kunnen het geheim niet dragen, ze kunnen
de kennis niet aan, en daarom zoeken ze de nacht op
en het water. Het is heel tragisch en ieder mens
draagt deze realiteiten in zich of bij zich, want er
zijn altijd meerdere entiteiten in en rondom de
mens, en de mens is altijd weer onderhevig aan
parallelle realiteiten, waardoor dit soort
onverklaarbare dingen gebeuren.

106. Met dit verschijnsel kun je alleen maar omgaan
in wedstrijden, in de vorm van de vrouw met het
witte.

107. Het witte komt voort uit het zwarte, uit de
nacht, met het nachtzicht in haar manden. De
bloemen cirkelen alles in dit spel, opdat het
nachtzicht voortkomt.

108. Het geheim wat bewaakt moet worden is ook
de reden dat de nachtplanten en met name het
zeewier zo zijn zoals ze zijn.

109. Ik schiep u in een bloem vol honing,
Met een honingkroon op uw hoofd,

De nachtplanten hebben het nooit verstaan,
En het zeewier heeft het nooit geweten,

Zij gaan alleen in cirkels,

Maar zij komen nooit aan

110. Natuurlijk moet dit geheim bewaakt, en
natuurlijk moeten indringers van het geheim
afgeleid worden. Daartoe zijn de nachtplanten en
het zeewier.

111. Het zeewier is nog wel verder heen dan de
nachtplanten, dat de nachtplanten zelfs nog de

zielen moeten redden uit het zeewier, maar alles
leidt dus tot de bloemenvelden van de nacht die het
nachtzicht dragen. Er zijn dus verschillende lagen
van verschillende intensiteit rondom het geheim.

112. Bloemen van de nacht,

Uitgestrekt tot grote pracht,

Hun uitgestrekte velden dragen het nachtzicht,
Allemaal in cirkels

113. In de rivier verdwijnt alle tijd. Dat wil zeggen
dat de mens totaal geen macht heeft over tijd.

Een boodschapper was tot u gezonden, maar u
begreep hem niet,

Hij stak u

U probeerde hem om te kopen met bergen goud,
Maar onverbiddelijk bleef hij steken,

Want het is de belasting van het raadsel

114. Dingen duren dus zo lang als het moet duren,
want de tijd is verdwenen in de rivier, en er hangt
ook een mist boven de rivier die ervoor zorgt dat
beide kanten van de rivier elkaar niet kunnen
verstaan.

115. Dit geheimenis wordt uitgelegd als belangrijk,
opdat dingen niet te duidelijk worden, en er zo niets
vastgroeit. Er moet dus wel verscheidenheid zijn,
variatie, zelfs tot het punt van het grote misverstand,
anders zou alles verloren zijn. Dit is dus een natuur
geheimenis van zelf behoud, een overlevings
strategie.

116. Het moet vooral vaag blijven,

Als je het te duidelijk maakt, raak je er in
opgesloten,

In vaagheid kun je altijd door blijven groeien,
En kunnen de betekenissen veranderen

Dit is de vaagheid van de bloemen,

Zij spreken, maar zij worden niet gehoord,
De planten verstaan het niet,

Zij hebben hun eigen leven



Zij vangen alleen fragmenten op,
En geven er hun eigen betekenis aan

117. De brug over de rivier komt nooit aan, en de
brug laat hen dus nooit contact maken en vertelt hen
nooit de waarheid over elkaar. Het is een te groot
geheimenis. In het midden van de brug heerst altijd
de mist, en de brug leidt hen altijd ergens anders
naartoe. Contact tussen de twee kanten van de rivier
is onmogelijk. Alles zou namelijk vastgroeien als
dat zou gebeuren, alles zou dichtlopen. Daarom
bedriegt de natuur, telkens weer. En dat moet ook
wel, want anders wordt het te duidelijk, te omlijnt,
en kan er niets meer bij, en dan zou alles verlamd
raken.

118. Beide kanten van de brug zijn in oorlog en
zullen vergaan. Er zou alleen leven mogelijk zijn op
de brug, maar in de mist ergens in het midden van
de brug daar is geen tijd en daar verlies je alles. Er
zijn daar witte bloemenvelden. Je kan de ander nooit
bereiken. De ander is een illusie, en die illusie
ontstaat in de verte. De mens fantaseert slechts over
de ander, maar daar blijft het bij, en fantasieén
kunnen diep gaan. Het zijn natuur geheimenissen,
voorhangsels, want het geheimenis wordt bewaakt.

119. Alles begint met de vrouw met het witte, en
alles eindigt ermee. Daarin wordt de schepping van
de mens gesteld, als voorhangsels. De mens werd
geschapen in een bloemenveld, en de bloemen
moesten een dans opvoeren, als voorhangsels om
het geheimenis. De mens werd geschapen tussen
vuile bloemen, aan de waterkant, en de mens
verstond de boodschap niet, en mocht de boodschap
ook niet verstaan, want daar was het nog geen tijd
voor. Het was nog niet rijp. De mens was nog niet
rijp. Dat is het scheppings geheimenis van de mens
in de natuurkennis.

120. Ik schiep u in een bloem vol honing,
Met een honingkroon op uw hoofd.
Maar de mens moet de honing leren kennen, en het

geheimenis wat hem schiep, voorgesteld als een
vrouw met het witte.

121. In Mij hebt gij het antwoord,
Ik ben Degene Die u leidt,
Ik ben Degene Die het loon uitkeert na de belasting

122. Ik ben Die het witte draagt,
Na de grote witte oorlog

123. Nu denkt u misschien : Wat is het witte ?
Tk bracht het witte uit het zwarte,
Ik draag het nachtzicht in mijn manden

124. Het is het geheimenis wat de nacht doet
overgaan in de morgen.

125. De mens ontwaakt tussen vuile bloemen.
Zo begint het leven van de mens.

126. Zij zijn van de natuur en bewaken het
geheimenis.

Met vuile gezichten staren zij naar de mensen.
Zij zijn intens gekeerd tegen deze mensen.

Zij zijn vies van deze mensen, want deze mensen
zijn niet van de natuur.

Ze zien hoe deze mensen hun steden bouwen, en
hoe onwetend ze zijn.

De vuile bloemen zijn niet onwetend, maar
onverschillig.

127. En dan trekken ze de mensen de rivier in, en de
mens wil naar de andere kant van de rivier.

De mens wil de brug vinden, want de mens leeft aan
zijn kant in een grote oorlog.

De mens wil contact maken met de andere kant.

Als de mens dan uiteindelijk de brug vindt, dan
komt de mens in een mist waarin hij alles moet
verliezen. Maar uiteindelijk leidt deze mist tot de
witte bloemenvelden op de brug, een groot
geheimenis. Dit is het komen tot de gelijkenissen.

128. Door het dal van de witte bloemen velden,



Komen wij tot de gelijkenissen..

Dit wordt de grote witte oorlog genoemd, die de
vrouw met het witte, als natuurverschijnsel, heeft
gewonnen.

129. Als het geheimenis van de vrouw met het rode
komt, gaat alles in de boeken, en de wedstrijd sterft
dan.

130. Leidt mij tot het rode,

Het rode laat de gezichten van het verleden zien,
Spreek tot mij in raadselen, in verhalen ongehoord,
leidt mij door de wildernissen van het leven,
Spreek tot mij in verhalen en gedichten,

We moeten eerst onze wereld bouwen

131. Hier worden tranen tot zaad, waardoor er een
nieuwe natuur ontstaat.

132. Tk heb u veel te zeggen, maar ook raadselen
heb ik gegeven.

Ik heb u rust gegeven, een eeuwige rust. Ik heb u
verteld over bomen en struiken, en hun
geneeskrachtige werkingen.

133. Er zijn momenten waarop de herinnering weer
sterft en alles weggewassen wordt, als door de
golven van de zee. Alles zal wegglijden uit de
handen, maar het is op weg naar het hoofd. De mens
moet de honingkroon leren kennen.

134. De honing wordt zwaar bewaakt door spot.

135. Het vele bloeden maakt alles roze, en de
bloedende morgen wordt tot een bloemenveld,
waardoor er honing is na een wilde nacht. Bloed
staat nooit op zichzelf maar vertelt een verhaal, en
keert terug tot de bloemen, totdat het roze is en
honing voortbrengt. De rivier van bloed leidt tot het
bos.

136. Roze is de depressie, als een roze jurkje, en het

wordt 'zacht zicht' genoemd, als de eerste
openbaring. Het is namelijk de eerste stap in het
loskomen. Het is het begin van de bewustwording
van de natuur. Het is het steken van de wesp, totdat
dingen geopend zijn en op hun plaats zijn gekomen.
Het is het ordenen en rangschikken van de natuur.

137. Wij zwemmen door die wespenzeeen zullen
nooit de overkant zullen bereiken. Er is namelijk
geen overkant. Het is hetzelfde principe als van de
brug, dat er alleen leven op de brug is, en dat de
landen aan beide kanten zullen vergaan. Telkens
weer zuivert het rode het roze. Het spreekt een
andere taal. Het ware, zuivere roze van de natuur is
dus het geheim van de wespen. Zij zijn de wachters
van het geheugen.

138. De roze bloemenvelden hebben een strenge
etiquette. Het is daar waar bloed tot bloemenzaad is
geworden. Het is het geheim van de vruchtbaarheid.

139. Ze was een bloederige wond in mijn hart.
1k kon haar niet doorzien, maar soms in flitsen was
alles duidelijk.

140. Ik begeerde haar te kennen. Zij was mijn
innerlijke wond. Het was een vruchtbare plaats, als
de tuin rondom mijn huis in mijn gedachten.

141. Die tuin was roze, sprankelend. Ze stond daar
met psalmen.

142. Zoete waarheid dwaalt in 't hart van de diepte.
De honing leidt tot de oer oceaan. Het roze leidt
uiteindelijk tot het spiegelend roze, de zelf reflectie.

143. De boodschap is dus niet overbruggen, maar
verdiepen, dan kom je er vanzelf. Het scheppings-
geheimenis, de vrouw met het witte, staat tussen het
gebalk van ezels in een veld waar struisvogels
rennen. De nachtvlinder sprak hierover, en er werd
gesproken over het wonder van de eland.

144. Het gebalk van ezels in ons leven krijgen we



geen hoogte van, maar het is het scheppings-
geheimenis, ook de wegrennende struisvogels die
altijd hun kop in het zand steken. Alleen als je daar
goed naar kijkt en het op waarde schat kun je leren
van de eland, wiens gewei spreekt over het
vastwortelen van dingen in het hoofd.

145. De nacht is een kokon. Let goed op wat uit de
nacht komt en verhalen vertelt. Het is de boodschap
van de nachtvlinder.

146. 1k rende door een prachtig natuurgebied,
wijduitgestrekt, waarin ook natuurdorpen en
natuursteden waren. Maar dit gebied werd bestuurd
door onverschillige stilzwijgendheid. Aan de andere
kant lag het gebied van de natuurkennis, maar dit
was afgezonderd door grote hekken.

147. Er was een oorlog. Ik heb vaker zulke dromen
gehad. Ze waren totaal onverschillig en stilzwijgend
over het leed wat ze anderen aanrichten.

148. 1k had even wat herinneringen dat ik langs
gordijnen hoger moest. Maar het drong allemaal niet
tot me door, omdat er een rode bol om me heen was,
en mijn woede was veel en veel groter dan mijn
angst.

149. De tijden begonnen te veranderen, en het was
ineens nacht.

150. Plotseling keek ik omhoog, en ik vroeg me af
of ik sliep of wakker was.

151. En ik dacht moet ik nu rennen of gewoon stil
blijven staan.

152. Ik stond toen ineens boven op een hele grote
boot. Ik zag een jongen van het schip, en ik kon
dwars door zijn hoofd heenkijken, maar plotseling
was zijn hoofd een woeste chaos, maar het was heel
mooi, als van de natuur.

153. Het was een hele speciale soort wit, heel zacht
en diep, en er verschenen wat andere kleuren in, als
flitsen. Het ging heel snel, als een storm. Toen
kwam de jongen ook in een rode bal.

154. De rode bal, het rode zicht, is als een ervaring
waarin alles om je heen tot verhalen wordt. De rode
bal is een ervaring waardoor je van alles wordt
losgerukt, losgeschud, door een enorme chaos als
eerst, of een trauma, waardoor je allereerst je
orientatie verliest. Het is als een geestelijke ladder.

155. Wij moeten het rode pad volgen.

156. Het rode zal een nieuw medicijn zijn voor de
mensheid.

157. Het zal het verstand ordenen, tot een hoger
bewustzijn brengen, ook het hart.

158. Dit zijn dus de patronen tussen nachtmerries en
dromen. We moeten deze patronen zien te
ontdekken, want het zijn onze pijlen in de
eeuwigheid. Onze pijlen zullen niet diep
doordringen, wanneer zij geen nachtmerries
bevatten, wanneer zij niet eerst heel diep in onszelf
zijn gegaan.

159. Zodra je dingen van een andere en diepere kant
leert te bekijken, in het rode zicht, kun je het
archiveren. Het gaat dan waarde krijgen, en functie.

160. Wat was het moeilijkste moment van je leven ?
Daar stroomt het uit voort. Dat wat je leven totaal
op de kop zette, waardoor je kwam in een rode bal,
afgezonderd van de rest. Het is een rode bal in de
natuur.

161. Alle natuurmensen worden door zulke rode
ballen opgezogen. Het is een natuurverschijnsel.

162. De nieuwe golf overspoelt de tuinen,



Zij brengt het rode zicht,

Het bloed in de nacht

Zij spreekt van wonderen,

Van beesten verslagen,

De golf overspoelde haar ook

Het bloedt hier in de nacht,

De verwondingen gaan diep,

Totdat wij ook door de golf worden overspoeld

163. Zij komt vanuit de diepte,

Zij spreekt het helende woord,

Van de honing komt Zij

Wij hebben het morgenrood bereikt,
Het spreekt nu tot ons,

Als het rode zicht,

Zoveel bloed in de nacht,

Van beesten verslagen

164. Hier kunnen wij onze woningen bouwen,
Zo diep onder de grond,
Nu het beest is verslagen

165. Zij leidt tot het rode zicht,
Zij kroont met kennis,
Tot de oorlog doet zij ontwaken

166. Je doet misschien dingen die je niet begrijpt. Je
leeft profetisch, op de golven en stromen van de
natuur. Het kan niet berekend worden. Het is iets
spontaans.

167. Het is maar één zaadje wat je in je leven hebt
ontvangen. Wees er dus zuinig op. Vanuit dit ene
zaadje zal alles komen wat je nodig hebt.

168. Alles moet afzwakken om plaats te maken voor
andere dingen. De herinnering zal wegvagen, en de
mens zal andere contacten krijgen.

169. De hoer Rachab werd gered door het rode
koord, en haar hoeren sieraden werden afgedaan,
zodat ze deel kon hebben aan het volk van God.
Ook Ezau verkocht zijn eerstgeboorte recht voor een

kommetje van het rode, om zo het pad van de
mindere te gaan.

170. Minder is altijd meer. Het blijft dus niet bij het
minderen. Alle dingen zullen nieuw worden, door
het rode zicht, het eeuwige visioen. Er is niks
verloren. Er is alleen zoveel bijgekomen.

171. Neem van alles kleine beetjes. Je kan al snel
een overdosis van iets krijgen. De verlokkingen zijn
immens, en groomers zijn overal.

172. De vijand, het kwaad, kan niet scheppen. Ze
moeten het daarom hebben van omvorming van de
kennis.

172. Als we dan aan de man denken die zijn ego
offert aan de vrouw, dan is dat wat overblijft en
achterblijft in de vrouw het zaad, nieuw leven.

173. In die zin komt de man, zodra hij zich volledig
heeft opgeofferd, niet meer los van deze weerhaak,
en de weerhaak vindt haar weg tot zijn bron, om het
nieuw leven te geven.

174. Oh, hoe de mens dit heeft verdraaid. Als de
vrouw leven heeft gegeven aan het zaad dan is er
voor altijd een band tussen man en vrouw.

175. De rode kroon van Noord-Egypte is de kroon
van de mirre, van het morgenrood, als de val van het
ego.

176. Ook Ahn had net als Ezau honger naar het
rode.

177. 1k kom tot het morgenrood, om alles terug te
draaien,

Zij hebben mij teveel gestoken, Zij hebben mij
teveel gebroken.

Wij hebben het morgenrood bereikt, Het spreekt nu
tot ons, Als het rode zicht.



Alles gaat in cirkels hier, Het leven houdt op en gaat
dan door,

De narcis houdt de schepen af van het geheim,
Alleen het morgenrood zal het zien,

De eeuwige nacht van ijs,
De leugen overvloeiende in de waarheid,

Totdat het rode ontwaakt.

178. Er zal ook een ochtend wezen in de nacht, een
ontwakend besef, als een vuurgloed in ons hart, als
het overspoelende morgenrood.

179. Ook kunnen we denken aan het rode spotkleed.
Wij mogen gaan tot deze wijngaard en ervan leren.
Hiertoe kwam Noach alleen door de zondvloed.

7.

De laatste jacht

1. Als een mens spreekt, dan spreekt de mens tegen
een prisma, en dan wordt alles opgesplitst, verdeeld
en verdraaid. En zo moet de mens zijn weg vinden
door deze spectra, als door een labyrint, een orakel.
Alles wat tot de mens terugkomt is wat hij zelf eens
heeft uitgezonden, en eerst komt het helemaal
vervormd terug, als een echo.

2. Als we tot het rode naderen, dan moeten we
beseffen dat we over een prisma praten. Farao
Achenaten had de aten die boven alle goden
zweefde voorgesteld als een rode disc, als een
prisma, opdat de mens tot het boven bewustzijn zou
komen, het hoge bewustzijn wat boven al het andere
zweeft, als een ibis boven de woeste zee van de
illusies van het leven.

3. Maar allereerst is de mens in het gebied van de

weerhaken. De mens moet helemaal door de
oerwouden heen komen tot de hekken van de
natuurkennis.

4. Deze bruggen zijn gemaakt van bruine bloemen,
Bruggen tussen jou en mij,

Waar leiden zij naartoe ?

Wanneer ik naar jou kijk, vaag ik weg,

Wanneer ik aan je denk, laat ik je wegglijden,

Dit is hoe ik mijn boog grijp,

Maar ik bereik het nooit

5. 'Wanneer ik naar jou kijk, vaag ik weg' is het
principe van het minderen. Om tot de natuurkennis
te komen moeten wij minderen. Maar wij moeten
alles blijven toetsen, ook als er nieuwe dingen op
ons afkomen : 'Wanneer ik aan je denk, laat ik je
wegglijden'. Wij moeten het eerst op een afstand
bekijken, en voorzichtig zijn, opdat wij niet
bedrogen worden.

6. 'Dit is hoe ik mijn boog grijp' : Het gaat dus om
de geestelijke oorlog, als een beeld van het toetsen.

7. Onderzoek het op veilige afstand. Analyseer het.
'Maar ik bereik het nooit' wil zeggen dat er altijd
meer over te zeggen valt. De mens is op een tocht
door het oerwoud. De mens komt steeds meer
dichterbij, maar raakt het nooit, want er zijn altijd
weer tussenstappen en nieuwe richtingen.

8. De natuurkennis is dus een gids om tot de rode
bron te komen, en over de bruggen te gaan tot het
gebied van de natuurkennis.

9. De pijl raakt hard,

De pijl brengt over de bruggen,
Tot de donkere nacht,

Tot bruine bloemenvelden

10. Wij hebben die pijlen dus nodig om over de
bruggen te komen.



11. Zonder littekenen en verwondingen door de
pijlen blijven we halverwege steken.

12. Het is dus belangrijk het lijden te aanvaarden en
op waarde te schatten, op diepte. Het draagt de kern
in zich.

13. Het zijn natuurlijke patronen die een bepaalde
taal spreken.

14. Dit bewustzijn zweeft boven de woeste zeeen
van de herinneringen, van het verleden. Er zal een
nieuwe schepping moeten komen. Het zweeft daar
als een ibis. Het is het ei van de herinnering.

15. We voelen ons misschien op de golven, niet
wetende waar we zijn en waar we precies naartoe
moeten.

16. Tk herinner het schip,
Het schip waarmee ze mij oppikte,
Zij is een lied in mijn hoofd

17. Wij moeten dan wachten op een schip wat ons
zal oppikken. Wat wij zoeken zoekt ook naar ons.

18. De geschiedenis steekt,
Ik kan niet over deze berg komen,
Maar in mijn dromen kan ik het

19. De mens moet dus van de aardse geschiedenis
komen tot de droom geschiedenis. Ook je dromen
zijn je leven. Ook je dromen hebben een
geschiedenis, die veel belangrijker is dan je aardse
geschiedenis. Dromen zijn ook dagdromen.

20. Het is je droom geschiedenis. Je hebt daarin ook
andere ouders en een andere familie. Het is een hele
andere geslachtslijn.

21. En dan kruip ik tot de rode bloemenvelden,
Wilde, rode bloemen, als bruggen over woeste
rivieren,

Zij hangen in mijn haar, als duistere sieraden
Ergens op die tocht komen we het rode tegen.

22. We mogen komen tot de rode bloemenvelden als
we alles hebben losgelaten.

Het rode zal het pad verder leiden, en het verleden
nog verder achterlaten.

23. De wilde rode bloemen zijn cirkels van het hoge
vrije bewustzijn wat telkens alles heel even
aanraakt, om het dan te vervormen. Het zijn raderen.
Heel snel en vluchtig wordt het aangeraakt.

24. De mens komt dan tot de Rode Hei, waar de
rode bloemenvelden in overlopen. Hier wordt de
mens geleerd van alles maar heel iets te nemen,
anders krijgt de mens een overdosis en gaat de mens
valse hallucinaties krijgen. Maar ook van het
tegengif mag maar heel iets genomen worden.

25. Als je er teveel van neemt, dan ga je dus echt
dorpen en steden hallucineren als nachtmerries.

26. In hele lage doseringen dient het als een
medicijn. Het is dan goed gif. Wij moeten in ieder
geval voldoende tegengif hebben om hier tegen
bestand te zijn.

27. Maar ook dit gif mag niet genomen worden in te
hoge doseringen, omdat dat verlammingen kan
brengen.

28. Voorzichtigheid is de moeder van de waarheid.

29. Dit kan dus voorkomen als de mens door natuur
gebied gaat, dat de mens wordt overweldigd door de
natuur, maar als de mens dan van iets teveel neemt,
dan is de mens zo in een gehallucineerde stad of
dorp. Maar wat als de mens daartoe gedwongen
wordt ?

30. Daarom is het oppassen geblazen in het
oerwoud. Er wordt een jacht gehouden op zielen. De



natuurkennis kan de mens hier voor toerusten.

31. Als de mens dan weer gevangen is geraakt in
een stadse hallucinatie en de natuur niet meer ziet,
dan is er wel weer ontsnapping mogelijk. Op de
rode hei werd het probleem besproken, en dan moet
de mens tot een wilde worden om het te overleven.

32. De mens komt zo weer terug tot de rode hei.
Schijnbaar is dit een gebied met veel gevaren. Ook
slangen tussen het hei kunnen hun giftige beten
toebrengen. Wat kun je dan doen ?

33. Je was in een valstrik gekomen, de stad, en
rechtstreeks kun je er niet uit. Je kunt niet zomaar
naar de poortwachters gaan en zeggen : 'Ik wil naar
de rode hei,’ want de stad is een gevangenis, een
inrichting.

34. Het betekent dat we moeten zoeken in de
geschiedenis om te kijken of we ergens al sleutels
hebben gehad. Die sleutels waren gecamoufleerd.
Het gaat om het verdiepen van de geschiedenis, de
taal van de geschiedenis leren spreken. Ook de taal
van de littekens en de verwondingen, van de
patronen van de natuur.

35. Probeer de eindjes aan elkaar te knopen, draai
elke steen om, en lees tussen de regels door. Het
gaat over het zoeken naar de rode bronnen in de
dingen :

36. Wees creatief met alles om je heen, totdat je de
sleutel vindt. Leer diepere patronen te ontdekken.
Dan zien we het geheim van de rode hei.

37. Dan ziet je een lijn die tot een nieuwe cirkel
leidt. Het geheim van de rode hei.

38. Dit heeft een diepe betekenis. De lijn die uit de
cirkel voortkomt, moet op zoek gaan naar een
nieuwe cirkel, om betekenissen wijder te maken.

39. Daartoe zijn de archetypes van de begincirkel,
de moeder, de baarmoeder dus, de man als de lijn,
en de vrouw als de nieuwe cirkel. Het ego, de lijn,
de man, wordt afgepeld, opdat zijn zaad overblijft
wat de nieuwe cirkel kan bevruchten, tot het
brengen van nieuw leven. En dit gaat altijd maar
door als rode bloemenvelden, en rode hei, totdat er
volkomen is afgerekend met het ego. Het is iets
medicinaals is. En zo worden sieraden gemaakt

40. Dit kan een heel wild en woest proces zijn, en
zoals we ook zien in het leven. Diepe metaforiek.

41. Als we het bedrog van de wereld zien en dan
diep het geestelijke ijs ingaan, dan moeten we zo
diep gaan dat ons ego afsterft en we beginnen te
ijlen van ijsziekte. Hierin ligt het geheim van een
nieuwe natuur. Het is onmogelijk dat het menselijke
vlees nog oprijst in het diepste ijs. Er is geen
overkant in de ijszee. Het zal vanzelf voortkomen
vanuit de ijszee als het ego sterft. Zo ontstaat het
hemelse touw.

42. De spinnen op de rode hei vallen de mens van
achter aan, en dringen hun gif op. Dit is zwaar, en
de mens grijpt dan soms te snel en te overmatig naar
een tegengif, waardoor de hallucinaties van de stad
optreden. Ook hiertegen moet dan weer een tegengif
zijn. In hele kleine beetjes is het spinnengif
medicinaal en kan als tegengif dienen.

43. De spin met zijn vele poten en zijn webben is
een metafoor van de sociale netwerken. De sociale
netwerken bedriegen de mens maar al te makkelijk,
met zijn religies en industrieén.

44. Ook dringen sociale netwerken zich aan de mens
op, zoals de lagere medische wereld en de lagere
scholen wereld. Wij moeten daarom de tocht van de
natuurkennis volgen om hieraan te ontkomen.

45. In de Egyptologie is de aten de ondergrondse
rode prisma van de aarde, waarin Shu woont. Dit



houdt in dat we op zoek moeten gaan naar tekenen
die niet voor de hand liggen. We moeten leren
bepaalde onderliggende, buitenaardse natuur
patronen te ontdekken door de dingen heen.

46. In hele lage doseringen dient het als een
medicijn. Het is dan goed gif. Wij moeten in ieder
geval voldoende tegengif hebben om hier tegen
bestand te zijn.

47. Voorzichtigheid is het ware medicijn, maar hoe
ontstaat voorzichtigheid ?

48. De rode prisma laat de dualiteiten zien die de
mens nodig heeft om opgevoed te worden.

49. In het hemelse ijs wordt de mens losgesneden
van de valse netwerken, van de valse spinnen en
hun webben. Hierin ontstaan de ware prisma’s, de
hemelse prisma’s van het rode. In het rode ijs wordt
het hemelse touw gemaakt van het rode, want er kan
dan geen menselijke inmeng meer zijn. In dit ijs
ontstaat ook het ware vuur, de ware netwerken. Die
netwerken zijn in de mens zelf. Die netwerken zijn
van de natuur.

50. De zee van ijs zal het zicht verscherpen.
Hiermee zal het zicht van de volkeren kunnen
genezen.

51. Woord voor woord, kauwende, op zoek naar
symmetrie, op zoek naar verbanden.

Het één sluit het ander niet uit.

De prisma toont verschillende gebieden en
verschillende seizoenen.

Het is een strenge etiquette, met diepe leerregels, op
de rand tussen slapen en waken.

52. De mens moet de taal leren temmen, leren

begrijpen, creatief leren omgaan met taal. De mens
moet de taal leren melken. Talen zijn ook als
spinnen. Ze zijn potentieel gevaarlijk. Daarom moet
de mens het rode pad door de talen zien te vinden.

53. Gij moet de creativiteit van de taal niet
aantasten.

54. Dan ontvang je een droom waarin je de overkant
van de ijszee bereikt.

55. De mens moet zich dus uitstrekken naar de
wedergeboorte in het ijs, en de wederopvoeding in
het ijs.

56. De mens mag het niet rechtstreeks ontvangen,
want dan zou het ijs voortijdig vernietigd worden,
en dan zou de mens in een moeras van valsheden
wegzinken. Het rode zicht kent verschillende
leerregels, waarvan de eerste leerregel is : Niets
komt rechtstreeks. Alles komt met omwegen.

57. Het gevaar van spinnen kan dus alleen
bedwongen worden door ijs, wat zich ook uit in
verhalen, er omheen draaien en zo langzaam tot de
bron komen, niet rechtstreeks, want dan wordt je
opgeblazen.

58. 1Js is een metafoor van het loslaten, het afstand
nemen, zodat eerst de tussenstappen en de
strategieén bekeken kunnen worden.

59. De bomen zijn een metafoor voor volharding,
het vastwortelen. De mens moet leren volharden in
het ijs, anders wordt de mens weer meegezogen
door het sociale ego, meegetrokken met de spin.

60. De bomen zijn dus een beeld van de heilige
gebondenheid, die bescherming geven wanneer er

aanvallen van de stad zijn.

61. Deze volharding moet dus diep genoeg gaan,



anders wordt het weer losgerukt door de wind, door
de stormen.

62. De ware diepte is de eeuwigheid. De mens moet
zich dus voor eeuwig vastwortelen. De ware
volharding kent geen tijd.

63. De natuurkennis doorziet de mensen, door Haar
diepte.

Zij troont niet in trots en Haar tronen vallen niet.
Zij staan vast in diepte. Zij leven vanuit de rode
prisma.

64. De metafoor van de eeuwige diepte is de rode
prisma. De mens moet tot de bron van het rode
komen. Daartoe is het pad van de natuurkennis.

65. Nog steeds voel ik de striemen van Uw Diepte.
Het heeft mij genezing gebracht.

66. Het zijn de striemen van ijs.

67. Waar zij de honger stierven, zo vol van honing
zijn zij nu, veilig bij de bijen en bloemen des
hemels.

68. Schep daarvoor ijs uit de bomen.

69. De spin brengt mensen onder de drugs. Hij is de
valse natuur, en hij gebruikt zelfs de valse tederheid
van een moeder om zijn doel te bereiken.

70. Hij vormt de massa's mensen om ons heen. Hij
is genaamd 'de verschrikkelijke'.

71. Kom vlucht met mij. De dagen van de honger
hebben honing voortgebracht.

72. Daarom is het van belang een ontmoeting te
krijgen met de rode prisma, die zich niet aan de
oppervlaktes bevindt, maar in de eeuwige diepte,
waar een mens alleen door volhardende honger kan
komen, door het volharden in het ijs.

73. Geef het niet op voordat je over de eindstreep
bent gegaan.

74. Het boek Filippenzen gaat over het alles achter
laten om op de kroon te jagen, in het Aramees het
jagen naar betekenis, een gedeelte van een boek, een
zintuig.

75. Het gaat om de kroon van de besnijdenis, als de
rode kroon, het rode zicht. Als de mens het rode
zicht ontvangt dan is dat een zeker weten, een besef
dat alles een visioen is waarin je kunt verdienen,
waarin je het rode kunt opbouwen.

76. Het rode zicht is een subtiele rode gloed waar
alles uit voort komt. Het is het nieuwe zintuig van
onderscheiding waardoor de mens de verdichtende
krachten kan omzeilen.

77. In het boek Filippenzen is er de strijd tussen de
asceten en de vijanden van het ascetisme die de buik
als god hebben, oftewel de strijd tussen ascetisme en
hedonisme.

78. Daarom is het zo belangrijk om uit te strekken
naar de rode kroon, wat begint als de spotkroon.
Filippi betekent beestenrijder, wat ook een beeld is
van de bewaarder van de prisma.

79. De vrouw op het beest is dus de vrouw met de
prisma.

80. Filippi, de vrouw op het beest, is de vrouw met
de spiegel.

81. Het 'tot de laatste bloem gaan' betekent gaan tot
wat er nog is overgebleven, leren leven met het
weinige wat je hebt. Dat zal je leiden, tot je spreken.
De bloemen laten de cirkels zien, nuances,
tussenstappen. Dingen worden soms afgenomen,
opdat we er omheen leren werken. Het 'tot de laatste
bloem gaan' betekent ook het tot de bron gaan. Het



betekent dat wat er is overgebleven na het toetsen.

82. De besnijdenis leidt tot de rode prisma. Wij
kunnen alleen de vijand overwinnen naar de mate
dat we onszelf overwinnen.

83. Onze pijlen zullen niet diep doordringen,
wanneer zij geen nachtmerries bevatten, wanneer zij
niet eerst heel diep in onszelf zijn gegaan.

84. Het hemelse woord bestaat uit gelijkenissen.

85. De kennis wordt voorgesteld als een vrouw en
zij bestaat nog uit twee andere delen : de wedstrijd,
haar zuster, en het verhaal, haar vriendin.

86. Hierin schuilt een grote belofte. De zuster van
de kennis (de wedstrijd) snijdt de ongezonde
bindingen door tussen de mens en zijn aardse
moeder, en de vriendin van de kennis (het verhaal)
snijdt de ongezonde bindingen door tussen de mens
en zijn aardse vader.

87. Dit is het grote geheimenis van de vrouw met
het witte en de vrouw met het rode.

88. In Efeze staat dat kinderen hun ouders moeten
gehoorzamen. Dat gaat dus over het gehoorzamen
van de kennis.

89. De natuur laat alles eerst door prisma’s
heengaan, anders heb je een overdosis.

90. De mens moet dus eerst de juiste prisma’s
ontwikkelen.

91. De mens moet het geheim leren, en ook het
gehiem leren bewaren, want de mens mag geen
paarlen voor de zwijnen werpen, en ook is er voor
alles een tijd. De mens moet dus het Woord leren,
maar ook de stilte, het geheim. Zonder de stilte is er
ook geen Woord.

92. Temidden van het openen van de hemelse
boeken, wordt Johannes geleid tot de wildernis waar
hij komt tot 'de vrouw op het beest' die zowel het
goede als het kwade kan voorstellen, zoals dit het
geval is bij meerdere metaforen. Het is namelijk een
prisma. In ieder geval wordt zij de moeder van het
geheimenis genoemd.

93. De vrouw op het beest is in het Aramees ook de
moeder van de onderwereld, van het land waarvan
geen terugkeer mogelijk is, als een beeld van de
heilige gebondenheid en verbondenheid die niet
verbroken kan worden.

94. Verlaat het lagere dwazendom om tot het hogere
te komen. Er zal dus niet alleen een wedergeboorte
moeten komen, maar ook een wederopvoeding en
een wederscholing. Dat is dus ook een reden
waarom een man zijn vader en moeder zal verlaten.
Hij zal één moeten worden met de kennis in al haar
facetten, opdat hij tot volle wasdom zal komen. Dan
pas heeft hij ten volle zijn 'vader en moeder geeerd.'

95. Laten we hierin telkens weer onthouden : 'Niet
door kracht, noch door geweld, maar door de natuur
kennis.'

96. Het geheim leren aanvaarden.
Het is belangrijk.

97. In de Filippenzen brief is Paulus in
gevangenschap. Paulus betekent het weinige, het
mindere, de honger. Door hieraan deel te hebben,
heeft de mens ook deel aan de adoptie.

98. Paulus ziet heel duidelijk de waarde in van de
dualiteit, van het geheime woord en het

geopenbaarde woord.

99. In de Filippenzen brief komt Paulus, de honger,
tot de Filippi, het rijden op het beest.

100. Filippi ligt ook in een gebied waar



oorspronkelijk beestencultussen waren,
ruitercultussen, en was oorspronkelijk een
nederzetting van amazones, net zoals Efeze. In
Germanié werden ze ook de valkyren genoemd
(Noord), of de walkuren (Zuid). Zij waren vrouwen
die op beesten reden, maar dit had een hele diepe
betekenis. Het beest staat namelijk voor het geheim,
de stilte, het niet spreken. Filippi is de begeerte naar
het geheim, de verborgen diepte, het liefhebben
ervan, het hongeren ernaar.

101. Paulus betekent de hongerende. Hongeren
betekent dat je niet materialistisch om je heengrijpt
om je eigen koninkrijk te bouwen, een stad en een
naam, maar je wordt in Tantalos geworpen, waar
alles van je wegglijdt, en waar je op zoek bent naar
het hogere, de dingen van boven. Je maakt jezelf
geen schatten op aarde. Het is het hongeren naar de
diepere natuur, het rode. 'Mag ik wat van dat rode,
dat rode daar,' en daar verkoop je alles voor. De
vrouw Filippi, de natuurkennis, rijdt op het beest,
het geheim, haar dochter, haar vrucht. Ook heeft zij
een beker in haar hand, haar andere dochter, een
andere vrucht. De beker is een symbool van de
moederborst die melk geeft, het Woord.

102. In Filippenzen spreekt de hongerende, de
wijsgeer, de geheimgeer, over zijn gevangenschap
en lijden. De hongerende bespreekt het hongeren,
het pad van het minderen, tot het minste.

103. Johannes heeft =zijn oorsprong in het
Hebreeuws en betekent 'het hongeren heeft vrucht
gedragen', als het hongeren dat tot het geheim heeft
geleid.

104. Yowchanan betekent namelijk God heeft
beloond, heeft ingenomen, aangenomen (adoptie).

105. Jehovah komt van hava, de Hebreeuwse naam
van Eva, wat vallen en hongeren betekent, of de
moeder van de gevallenen en de hongerenden, de
moeder van de levenden.

106. Vandaar dat alleen de hongerende, minderende
mens tot God kan komen, tot de natuur kennis. God
rijdt ook op een beest, op de beschuttende hemel,
oftewel het geheim.

107. Dit is de vrucht van God, de dochter van God.
Rijden heeft dus een hele diepe betekenis, als in
voortbrengen. God draagt ook een beker. Alle
opstandigen op aarde moeten hem zuigende drinken,
worden erdoor gewassen, getuchtigd. Dit spreekt
over de beker als de borst van God.

108. De mens offert zijn zaad aan God in het
hoogtepunt van de onderdrukking door de vijand, in
het hoogtepunt van de (heilige) gebondenheid
(Hebreeuws).

109. De mens moet eerst door het hongeren, in de
wildernis, afsterven aan zijn ego, om zo zijn zaad te
offeren, het overblijfsel. Zo komt de mens in een
bepaalde geestelijke vervoering.

110. Het mes snijdt aan twee kanten. Naaktheid is
een beeld van zowel openbaring als ontmaskering.
Het Geheim zal leiden tot het Woord, en het Woord
zal het voorhangsel openschuiven.

111. De voorhuid, de vijand, zal zo weggesneden
worden. Het ego zal niet meer bestaan. Het ego zal
het overblijfsel dan loslaten.

112. Paulus, de hongerende, wordt zo tot Johannes,
de geestelijke vervoering. Paulus, de hongerende, is
het pad tot Johannes, maar wek haar niet op voordat
het haar behage. Omhul je in de heilige vreze des
Heeren.

113. Paulus, de hongerende, moest eerst tot
Damascus komen, om door deze vreze geslagen te
worden. De ware vrucht van het hongeren is de
heilige gebondenheid, zoals Johannes geheel door
de hemelse vrouw werd ingenomen, wat ook de



wortelbetekenis is van zijn naam (chanan-chanah).

114. Dit beeldde ook de ballingschap uit waarin
Johannes verkeerde op het eiland Patmos. Ook
Paulus was al in deze gevangenschap waarin hij de
Filippenzen brief schreef. De geestelijke vervoering
kan alleen worden opgeroepen en veilig gesteld
worden door de heilige gebondenheid.

115. In Filippenzen heeft Paulus als Johannes
geleerd dankbaar te zijn en tevredenheid te vinden
in het hongeren, in het minderen, de waarde ervan
gevonden. Hij heeft deze sobere vervoering in de
natuur gevonden, zoals Johannes het vond in de
wildernis.

116. Paulus heette oorspronkelijk Saul, zijn
Israélitische naam (van Selah), wat in de wortels het
raadplegen van een orakel betekent. De mens moet
deze balans leren vinden tussen Geheim en het
Woord, de twee vruchten van kennis. Dit zijn de
twee eigenschappen van de kennis die de mens moet
blijven vereren. Paulus moest dus heel diep in
gevangenschap om dit orakel van Filippi te kunnen
raadplegen.

117. Het is dus belangrijk te beseffen dat als men
een filosoof wil zijn, een wijsgeer, dan moet men
ook een filomuo zijn, een liefhebber van het
geheim, van de stilte, waarvan de filo-hippoi, filippi,
de liefhebber van het beest, een beeld is. En dan
moet de mens dus ook een filo-peinao zijn, een
liethebber van het hongeren, wat overigens van
penes komt, arm, en peno, het zwoegen voor het
dagelijks levensonderhoud.

118. Aan de beide overkanten van de brug waren
oorlogen, waarin het ego moet afsterven.

119. Als de man tot de vrouw gaat is dat een beeld
van het zaad wat in de aarde gaat. Het zaad is het
overblijfsel, wat voortkomt vanuit de grote
verdrukking, en heeft zo een schuilplaats in de

aarde.

120. Zo kunnen we dus ook het hele opname
geheimenis begrijpen, want dit heeft te maken met
adoptie.

121. Toen de zoon des mensen de geestelijke
vervulling had ontvangen werd hij in de woestijn
gedreven om op zoek te gaan naar de heilige
gebondenheid. Dat is dus de zegen die erna komt.
Het stopt dus niet met de geestelijke vervulling. Als
je het geestelijke hebt ontvangen, dan begint de
tocht uit de stad tot de wildernis, en zijn er de
slopende gevechten met kwade geesten en al hun
verzoekingen, zoals de zoon des mensen die ook
had.

122. Paulus kent al deze dingen en deze gevaren, en
streeft daarom naar het ontvangen van de kroon van
de besnijdenis, de rode kroon, zoals ook de
koningen, de overwinnaars, van het lagere Egypte,
de Nijl delta, deze kroon ontvingen.

123. Het is de kroon van het rode wildernis land.

124. Bloei met genoeg groen, oftewel : blijf groeien.
Een heleboel mensen vertonen blijdschap zonder
groei, of hun geestelijke groei gaat er zelfs door
achteruit. Ze worden oppervlakkig en onderscheiden
niet meer. Ze hebben hun kritische oplettendheid
verloren. Wel geven ze degenen die dan niet blij zijn
zoals hen de zak.

125. De religieuze tuin om ons heen gaat niet
zomaar weg, maar we kunnen het wel ordenen en
verdiepen, als doorgang tot de wildernis.

126. Al met al was religie een filosofische taal voor
de Egyptenaren die veel meer in de context van de
natuur plaatsvond, als een natuur taal.

127. De bloem zorgt er voor dat het geheugen
gerelativeerd wordt.



128. De kennis groeit door het geheugen als een
getuige.

129. Het geheugen vaart ten hemel na de nacht van
de vergetelheid.

130. Er is geen voleindiging zonder mindering. In
het minderen is de voleindiging.

131. Zij beeldt ook het touw uit, zoals de zoon des
mensen in de wildernis tot het touw kwam in de zin
dat hij sprak dat hij zonder God niets kon doen of
zeggen.

132. Ook het volk Israel kwam tot het touw in de
wildernis. Dit laat de brug zien tussen hemel en
aarde.

133. Paulus bidt dat de honger, het minderen,
overvloedig mag worden, opdat het de hemelse
natuur kennis zou voortbrengen die de menselijke
natuur zou overweldigen en innemen.

134. De mens heeft eerst een worsteling met het
touw te voeren. Alles moet getoetst worden. De
mens moet niet vallen voor overmoedig vertrouwen
en overmoedige godsdienst, want men zou maar
eens een afgod dienen.

135. Gerechtigheid is in het Egyptisch de diepere
betekenis, en is altijd verbonden aan het touw, opdat
de mens niet overmoedig oordeelt.

136. Het volk in de wildernis werd geleid tot de
Zukki stam, als een beeld van het touw, van de
heilige gebondenheid. Zo overleefde het volk. Maar
hun ego ging de dood in, want voordat de Israelieten
tot het eeuwige touw kwamen werden ze gebeten
door slangen, en velen stierven.

137. Zij die niet in de heilige gebondenheid zijn en
er niet toe naderen, worden erdoor gedood, als een

beeld van het ego wat eerst moet sterven.

138. De naaktheid gaat over de ontbloting van het
geheim, de openbaring, maar de wildernis heeft haar
eigen camouflage en bedekt de lichamen met haar
modder.

139. Wij komen alleen tot het geheim en de
openbaring ervan als wij aan ons ego sterven, en
dan zullen wij moeten leren het geheim te bewaren
en niet voor de zwijnen te werpen. Wij moeten ons
camoufleren in de wildernis. Ook anderen moeten
de prijs betalen. Wij moeten het geheim bewaken
tegen rovers.

140. Het geheim, de baarmoeder, de wond, bouwde
het geheugen op, als een weg tot het oergeheugen.
Dit is waartoe we moeten komen tot de Zukki stam.
We moeten niet blijven steken in het geheugen,
maar dieper her-inneren. Het oergeheugen zal alles
op zijn plaats doen vallen. Daarom moet de mens
ook weer zoveel vergeten, vastgelopen, vals
geheugen.

141. Het vastgelopen geheugen, het oppervlakkige
geheugen, is een droom. Het kan zelfs een
nachtmerrie zijn. Daarom moet de mens dieper.
Komen tot het onderliggende geheugen.

142. Het is allemaal dieper binnenin,
Ze weten niet meer waar ze zijn,
Hier begint een andere droom

Zij spreekt in een taal die zij niet verstaan

143. Wanneer een mens aan zijn ego sterft in de
diepe nacht, dan komt hij tot de woeste zee van de
dood, en dan moet hij wachten op de rode vogels, de
rode ibissen, die hem over de zee van de dood
zullen brengen. Dit zijn hele grote vogels.



144. Het oergeheugen is te vinden op in de rode
prisma.

145. Het is zwaar werk in het geheugen, zwaar en
slopend. De dwazen willen goud.

146. De rode veer is een geheimenis.

Eerst moet de mens met alles stoppen en door het
hongeren en minderen komen tot het rode, tot de
bronnen van de wildernis. De mens moet eerst
loskomen van de goudlust van het dwazendom.

147. De mens moet genezen worden van
goudkoorts. Het medicijn ligt in het rode. 'Mag ik
wat van dat rode, dat rode daar ?' Ezau, de wildernis
mens, gaf zijn eerstgeboorte recht ervoor op. Wat
kon hem het schelen ? Hij hoefde geen aanzien in de
stad. Hij gaf alles op, zoals de zoon des mensen, en
zoals Paulus in de gevangenis. Alles wat hij wilde
was het rode. Het is het geheimenis van de rode
veer. Wachten wij op de rode vogels, of stoppen we
ergens halverwege omdat het te lang duurt, en keren
we weer terug naar de arbeid der dwazen, het lusten
naar stads goud ?

148. Het touw boven de kroon is het verstand wat in
de heilige gebondenheid is, het touw van het hoofd.
Blijdschap is in het Egyptisch altijd verbonden aan
wijsheid en inzicht. Blijdschap is de ontmaskering,
de openbaring van het geheim.

149. Een ander woord voor blijdschap is mseka, wat
ook kroon betekent, maar wat in principe een
betekenis heeft, want het betekent ook beestenhuid,
waarin de aan het ego gestorvene gehuld werd om
zo opgenomen te worden.

150. Meska, mseka, is de jacht en de slacht van het
kwade, het ego. Hier komt ook het Aramees voor
messias vandaan : mseka, en wat dus de gehulde in
beestenhuid betekent, als terugkerende van een
geslaagde jacht op het ego. In het Egyptisch is
blijdschap, mseka, dus de huidenjager, of de drager

van beestenhuid. Dit is niet letterlijk maar
metaforisch. De beestenhuid beeldt de zonde uit.

151. De kroon waarnaar Paulus jaagt is de
spotkroon. De hyena is een beeld van spot. De mens
moet de spotkroon dragen en geleid worden door
de hyena door de onderwereld.

152. De mens moet dus de parallellen van het leven
leren begrijpen, want hierin ontwikkelt de mens
zich. Het is de baarmoeder van het leven. Telkens
weer vormen deze cirkels zich om de mens, als
bloemen, en de mens moet de sleutel daartoe
zoeken. Durft de mens de zee in te gaan, om het
geheim van de golven te ervaren ?

153. Er is een komend oordeel over dwazen.

Ik laat je kiezen tussen twee wegen : Blijf de dwaas
wie je bent, of wordt een wilde. Keer terug tot de
wildernis. Verlaat je huizen.

154. Dit houdt ook in de religies van de stad achter
te laten en het te bekijken vanuit de natuur, te
ordenen.

155. Vrede is in het Egyptisch het overzicht, en ook
is het de borstmelk, als de openbaring van het
geheim. Ook is het het voleindigen van een boek.

156. We moeten stoppen om ons leven afhankelijk
te houden aan de stemming van de mensen. Mensen
zijn zo wisselvallig als het weer. Als het van de
mensen afhangt, dan overleven we het niet. We
verwachten teveel van mensen.

157. Je leeft niet door de genade van anderen. De
mensen mogen niet de fundamenten van je leven
zijn. Mensen kunnen je niet gelukkig maken.

158. We worden vrij van mensenvrees en
mensenbehagenis. We behagen de natuurkennis om
zo de mensen werkelijk te zegenen en te helpen.



159. De Heerin zendt Haar Prisma, en je kunt de
steen draaien om van meerdere kanten te bekijken.
Ook worden er meerdere talen gesproken. De
natuurkennis heeft dus een veelvoudig doel, om de
gehoorzamen binnen te halen, en de valsen af te
scheiden. De natuurkennis is als een zifter en een
toetser, een eeuwig pad voor de rechtvaardige, en tot
een oordeel over de onrechtvaardige.

160. Diep onderin de aarde woont de natuurkennis
als de indiaan die door de kolonisten werd
vermoord. Wist u dat alles wat we om ons heen zien
gebeuren, en wat gebeurde in de geschiedenis, naar
boven kwam als een spiegeling van Eeuwige
Realiteiten ?

161. Zij kwamen aan de oppervlakte als verborgen
boodschappen van de natuurkennis. Waarin de
natuurkennis tot ons spreekt in verborgen taal.
Waardoor we kunnen zeggen : de natuurkennis
spreekt toch nog.

162. Dit is ook de diepere boodschap van
Filippenzen, over het jagen naar de kroon van de
sociale besnijdenis. De wijnstok moet sociaal
gesnoeid worden opdat het vrucht voortbrenge. Het
is het medicijn als je verslaafd bent aan sociale of
religieuze drugs.

163. In het Egyptisch werd de hemelse tent
voorgesteld als een vrouw, als een baarmoeder, de
aarde, waar de hyena’s waren om de mens door de
onderwereld te leiden, als gids, als een beeld dat de
spotkroon en het spotkleed die de hyena’s
vertegenwoordigden, de kroon van de besnijdenis,
zou leiden tot wedergeboorte.

164. De hemelse tent was dus niet iets vrijblijvends,
maar een heilige gevangenschap.

165. De mens kwam tot de hemelse tent om te
hongeren, te minderen, los te komen van het
materialisme.

166. De hemelse tent werd in het Egyptisch
beschreven als een rivier oever, als het krijgen van
land onder je voeten. Het was het lichaam van God
en een prisma van grote waarde, als een orakel.

167. Wanneer de prisma verkeerd benaderd werd
stierven er mensen. Het is een metafoor van het
religieuze ego dat sterft. Het is de steen van de
slager.

168. Het is de plaats waar de mens zijn leven
achterlaat en waarin zijn hemelse zintuigen openen.

169. In het Aramees is het gebouw ook de groei,
waar de discipelen Jezus op wezen.

170. De tent is ook de plaats waar het leger
verzamelt in het Egyptisch. Het is ook de plaats
waarvanuit de oorlogs-oogst plaatsvindt.

171. Als je het lijden altijd draagt met een glimlach
en je er altijd in kan verblijden, dan is er iets goed
mis. Het ware lijden is zwaar op sommige punten, in

sommige seizoenen, en laat ons uitroepen : 'Waarom
o

172. Het ware lijden slaat je soms neer, en trekt je
soms in slopende gevechten met jezelf, met de
geschiedenis en met vijanden. Soms is het lijden
ondragelijk en breekt het je.

173. Dat is het waarlijke lijden, geen gouden new
age lijden in fluweel gewikkeld om je telkens te
bevredigen.

174. Het ware lijden laat je aan jezelf sterven en aan
de wereld om je heen, tot het punt dat je denkt : "Wat
is er toch met mij aan de hand ?'

175. We mogen het lijden ook op waarde leren
schatten als brug tot de vergeten, verbannen en
alleengelaten wildernis. Maar laten we eerlijk zijn :



Het lijden kan ons soms zo diep snijden dat we niets
op waarde kunnen schatten, en ook dat is het lijden.

176. En dan kunnen we alleen maar lijden en aan
onszelf sterven, of dan is het overleven. Dat is
natuurlijk een hele uitdaging, maar soms zien we dat
niet eens. Soms gaat alles langs ons heen. Soms
moet het geluk en het uitzicht slapen, en dan heb je
het gewoon niet.

177. Soms kunnen we nergens bij, en slaapt de
kennis.

178. De mens is in een geestelijke oorlogsvoering.
Ook dit is een geestelijke oorlog, en zijn het
geestelijke oorlogen.

179. Amos moest gaan tot het Noorden, tot het tien
stammenrijk. Het Noorden is in de Egyptische taal
een beeld van het touw, en de kroon met het touw
erboven.

180. De mensheid is diep opgesloten in de
gevangenissen. De spin moet daarom heel diep
steken om de mens weer los te krijgen. Ik was
gestoken door een spin. Het verbond mij aan een
andere, diepere wereld.

181. Ik had contact met de zee. Het was frisse adem.

182. De ziel is als wateren.
Tk kwam in de rode bron.

183. Ik ontmoette daar een natuurvrouw die haarzelf
'mannin’' noemde. Ze was Eva. Ze hoorde bij een
stam van manninnen.

184. In de rode bron was leven.

185. Er was een vuur boven de wateren,
een vuur boven de zee.

186. Het orakel is een touw om de mens te leiden.

187. Alleen langdurige volharding kan geboorte
geven aan het touw.

188. Er is een rode bron.
De aarde is een projectie.

189. De aarde is geheel vervormd.

190. Er ligt een grote zee tussen het lagere en de
bron.

191. Allereerst kruizen stad en natuur in de bron, en
dan dieper in de bron loopt alles over in de
wildernis.

192. Als we dan naar de bruine brug kijken : bruin is
de kleur van het verborgene, van de aarde, van het
geheim, de bruine bloemen.

193. De natuur is vol van geheimen.

194. Alles gebeurt op de brug. Er is alleen maar
leven mogelijk op de brug, en soms is die brug rood,
en soms is die brug wit, en soms bruin.

195. De mens moet zo diep in het bruine gaan totdat
het geheim wordt geopenbaard, en de mens tot het
diepere Woord erin komt.

196. Tot onder het bruine zullen wij komen,
waar de ochtend is vergaan, verdronken in een
nieuwe nacht,

waar iemand onder het bruine wacht.

197. Grotschilderingen in de duisternis,
Wij worden hier beschilderd,
Op grotschilderingen zullen wij veilig wonen.

198. Niemand zal zaken doen, er is niets meer, alles
is voorbij.

Alles gaat voorbij.

Ik tuur naar vage herinneringen,



ik ken ze niet eens meer bij hun naam.

Ze zien mij niet, ze zijn te ver weg,

als de morgen nu maar komt, dan ben ik voor altijd
weg.

199. We kunnen niets voor altijd dragen, aan het
einde der dingen zijn we vrij.

Herinneringen draag ik bij me, ook zij zullen
vergaan.

Waar grijp ik naar ?

Alles gaat voorbij.

200. Ik kan niets vasthouden. En als ik het doe, doet
het pijn.

Nee, ik laat alles los, voordat het mij loslaat.

Ik ben te bang om nog eens te vallen.

Ik ben nu ver weg, niets kan me meer raken.

Ik kan niet meer grijpen, ik ben verlamd,

maar nog steeds sta ik stijf,

Fragmenten aan het einde van de dag, spiegelingen
van het verleden en toekomst.

201. Ook nachten gaan voorbij, en dingen worden
kouder,

Een nieuwe vogel vliegt, achterlatende zijn
pasgeboren jongen.

Alles gaat voorbij, en scherpe dingen worden
zachter,

alles gaat voorbij, ook de herinnering tussen jou en
mij.

202. Zoveel woorden van elkaar gebroken.
Ik weet niet waar zij mij leiden. Ik kan het niet
verstaan.

203. Als een bloem in een diepe vallei.
Op mijn benen kon ik niet meer staan.

204. Zoveel pijlen schieten er door mijn hoofd.
Ik verlies mijn zicht. Ik kijk naar mijn hersenen, als
naar bloesem,

1k ben niet meer in de zee.

Dromend glijd ik in een oerwoud,
maar het brokkelt af in mijn handen,

totdat alleen een rode lijn overblijft.

205. Rood zover het oog reikt, die rode lijn,
Als een rood pad door de wildernis.

1k staar naar de pijlen.

Ze brachten mij over de zee.

206. In een zee van leugens lag ik,
maar de pijl maakt alles anders,

totdat ik de rode lijn weer zie.

De lange weg naar huis nemen.
Je leeft binnenin jezelf in de rode bron.

Terug in de Orion bron, Betelgeuse.

207. Er is een prisma waardoor de Orion bron zich
afzonderde en ging emaneren tot lagere vormen,
alhoewel de pit bewaard bleef, de rode bron.
Vandaar dat de mens moet terugkeren, over de grote
zee.

208. Het eeuwige leven is kennis, die tot touw wordt
en vandaaruit naar beneden stroomt.

209. Zoek de dingen die boven zijn, en de hemelse
prisma.

210. De nieuwe (diepe) mens is die prisma.
211. Deze prisma is in de diepte van de woestijn, in

het diepste van de nacht, waar alle realiteiten
ombuigen en in elkaar overvloeien. Het is als de



nachtelijke woestijnzee.

212. Ahn had wel meerdere vrouwen. Ahn was de
geestelijke strijder. Het mocht dus niet letterlijk
genomen worden. En zijn vrouwen waren beelden
van de valkyries, oftewel de voorschriften van de
offerdienst, een andere Hebreeuwse benaming voor
het boek Leviticus.

213. Saul betekent in het Hebreeuws de leegte, de
raadpleger van een orakel. Hiertoe kwam Ahn in
contact met Saul.

214. Zonder de leegte ingaan, is het onmogelijk om
daadwerkelijk te toetsen. Dit is ook wat de naam
Saul betekent in het Hebreeuws, en zo ook de latere
Saul, Paulus.

215. Wie nog door de mens gezien wil worden komt
nooit tot ware openbaring, maar zal misleid worden
in zijn eerzucht.

216. Saul, de leegte, dreef Ahn tot wanhoop en tot
de wildernis, waar Ahn naartoe moest vluchten,
want Saul, de leegte, zocht zijn lagere natuur te
doden.

217. Symbolisch gezien krijgt Saul daardoor een
positiever beeld, wat ook weer terugkomt in de
islam, waarin Saul (Talut, Arabisch) de ark
terugbracht, een toetser was en begaafd was met
grote kennis.

218. Het verhaal is zowel negatief als positief uit te
leggen. En dat is ook de rijkdom ervan.

219. Theologie kan in dat opzicht dus niet zonder de
taalkunde. Theologie zonder taalkunde kan al snel
kortzichtig en zo bedriegelijk worden.

220. Vandaar dat er een brug moet komen tussen
deze twee zijden, opdat er weer verzoening en vrede
kan komen op aarde. Het zit te diep in de mens om

het zomaar te negeren. We moeten er dwars
doorheen om het te herzien.

221. Wij hoeven dat niet te doen vanuit de stad en
de kerk, maar wij moeten net als Ahn tot de
wildernis gaan, waar een beschutting voor ons is.

222. Als Filippi wordt de mens dan op het beest
geheven.

223. In de woestijn groeit niet veel, maar wat er
groeit is als het druppelen van de hemel. We hebben
niet veel nodig. Als we teveel nemen groeien we
vast, zoals dat in de stad gebeurt. Vandaar dat de
onderdrukking door Saul ons tot de woestijn trekt,
en dit is voor onze bescherming en ons behoud.

224. De speer van Saul is dualistisch. Het is de
verdiepende speer van de oorlogsvrouw.

225. Bilha rijdt op het beest in de amazone
mythologie, als de poort van wedergeboorte en het
teken van oordeel. Dit is een groot geheimenis. De
oorlogsvrouw toont de grotschilderingen.

226. In de dieptes van de wildernis woont zij, om
hen die door hun lijden tot haar zijn gekomen te
onderwijzen.

227. De narcis groeit uit de put. Het maakt een brug
over de zee. Gele bloemen groeien langs de kant
van de stad, als een stadsmuur. ledereen die daar
gaat wordt verward. Zij vallen in slaap en dromen
vreemde dromen. Geen leger komt door de gele
bloemenhaag. Allen zullen zij slapen.

228. Het houdt in dat de mens het gele geheimenis
moet leren kennen, de zijdes van de prisma, om over
de grote zee heen te komen. Het groeit als een narcis
over de zee, wat ook weer in verbinding staat met de
bloemenzeeén waarin de heiligen elkaar met
verhalen versieren.

229. Zij leerde me de geheimen van de bossen en de



wildernissen,
Wij moeten onderwezen worden in het gele.

230. De mens kan niet ontwikkelen, kan niet
voortplanten, als hij de golfbewegingen van de
natuur niet onderkent. Het is dus de
overlevingsdrang.

231. Zij kent de leerregels van de eeuwigheid.
Zij genas mijn hart en mijn herinneringen,

Zij leerde mij de kennis,

Zij leerde mij lezen en vele talen,

Zij leerde mij schrijven en de schoonste kunsten,
Zij leerde mij strijden

232. In haar heb ik alles gezien,
Over het ravijn bracht zij mij,
Tot de dieptes van een woud,
Waar het altijd regent,

Altijd tropisch is

233. Nu maak ik mijn tochten in een boot,

over de rivieren waarin langs de kanten de gele
bloemen groeien.

Zij houden mij dromerig, zij houden mij in slaap, in
diepe slaap. Zij geven mij melk te drinken

234. De gele bloemen vertellen verhalen, verhalen
wonderschoon.
En zij leiden tot een wonderlijke tuin, een lusthof.

235. Het gele laat meerdere kanten zien,

en de mens zweeft tussen herinnering en
vergetelheid, en tussen openbaring en het geheim.
De mens keert weer terug tot de baarmoeder en tot
de ontkenningsfase : 'ik ben er nooit geweest.'

236. En zoveel monikken met kappen volgen haar,
met langzame pas door de bloemenvelden. Deze
bloemen worden wit in de nacht.

237. De vallei van gele bloemen is een pad tot de
onderwereld

238. Als kind kun je er gewoon geen grip op
krijgen. Het is allemaal nog niet rijp. De tijd zal het
leren. Alles heeft tijd nodig. We kunnen de natuur
niet forceren.

239. Ik zag haar staan, mijn innerlijke wond, met
een mes en een speer. Ook had zij een boog met
pijlen. Alles begon te draaien.

240. Het hoe en waarom van de jacht interesseerde
mij. Het was een grotschildering.

241. Het was een drang die ik niet kon tegenhouden.
Mijn obsessie met indianen werd zo sterk. Ik moest
en zou het geheim ontrafelen.

242. Tk kon mezelf er niet van losmaken.

243. Zowel de blanke als de indiaan waren
vertrokken, naar hun eigen stukje natuur.

244. Aan de andere kant van de afgrond kwam ik
aan. Ik was trots op mezelf dat ik het had gered.
Waar was ik nu ? Dood of levend ? Een vrouw
droeg een kruik, de laatste jacht.

245. Tk staarde naar de grotschildering. Ze had het
zelf geschilderd. Ze had een prachtige uitleg
gegeven. Ik had bewondering voor haar.

246. De jacht wordt uitgelegd als iets metaforisch,
namelijk het overwinnen, begrijpen, verwerken van
het ego. In die zin is het dus de vruchtbaarheid van
de natuur. Dan is de mens gekomen tot de laatste
jacht. Het is de oorlogsvrouw, of jachtsvrouw, de
kennis, die op de mens jaagt, en de mens heeft het
niet begrepen. De mens moet terug tot haar
baarmoeder. Alles wat zij wil is wedergeboorte
geven, en wederopvoeding.

247. Het gele geheimenis is dus belangrijk voor een
grotere context, als het zand van de zee, het strand.



Wij zijn op strand en zand.

248. Een plant met gele bloemen, over die brug
kwam ik hier.

249. Het gele geheimenis gaat dus diep.

250. Diep kijk ik in haar ogen en zie hetzelfde. Ik
heb het gevoel dat ik in cirkels draai. Hetzelfde is
mij al eens eerder overkomen.

251. Het gele geheimenis is dus niet onbekend met
wanhoop. Maar dat moet tot een grotere overgave
tot de kennis leiden.

252. Het is vloed en het is oorlog. Maar daarna zal
de vloed gaan liggen en brengt het rust.

253. De struiken namen bezit van me, alsof rivieren
me overstroomden. Ik was in een droom. Ik bevond
mijzelf in een wilde zee, totdat ik aanspoelde op een
strand. Iemand kwam tot mij, en hielp mij op de
been. Toen bracht zij mij naar haar huis. Ze
glimlachte. Ik staarde naar haar. Ik kon niet denken.
Alles stond stil.

254. 1k draai en woel in mijn bed. In de rivier
hangen de witte bloemen diep, met een zwaar
gewicht.

255. ledereen zonk weg in de witte golven, en vele
schepen vergingen. Ik klom door, hoger de stad in.
Ik durfde niet achterom te kijken. Ik hoorde gekrijs,
en mensen riepen : Stop. Maar ik liep door.

256. Alles loopt over in de wildernis in de diepte
van de witte stad. Het is een schuimende zee, wild
golvend. Ik kijk erna, en het is alsof ik in een coma
ben. Niemand kan mij horen. Niemand kan mij
verstaan. Het is alsof er nooit communicatie is
geweest. Niemand kan iets overbrengen. Ik zink
weg in de witte zee. Wij zijn aan ons lot
overgeleverd.

257. We krijgen misschien heimwee naar de
vleespotten van waar we vandaan kwamen, maar we
moeten blijven doorzetten. Teruggaan is geen optie
en dat kan ook niet. Die tijd is geweest en komt
nooit meer terug. Het kan alleen nog verdiept
worden, maar daar hebben we een grotere context
voor nodig.

258. Het gele zal door de leerregels van de natuur in
ons oprijzen. Het gaat over hoe onnavolgbaar het
gele is. Het zijn orakels die hun bruggen beveiligen
met raadsels. Daarom fluisteren ze. Het is een
geheime sleutel wat de mens eerst verscheurd en
dan weer opbouwt. Het is de vlinder van een
trauma. Hoe dieper we gaan, hoe hoger we gaan.
Iemand die nooit iets meemaakt komt dus ook
nergens.

259. Ze hebben gestoken,
En nu is alles zacht als honing.

260. Bij daglicht was ik een golf in de zee
Totdat ook de honing mij vindt.
Honing op mijn gezicht.

261. Heb je de golven naar beneden gezien ? Dan
kun je ook de golven naar boven zien. Ben je op de
bodem van de waterval geweest waar alles
kapotkletst op de rotsen ? Dan zul je ook omhoog
kunnen gaan over de waterval, tot de rivier.

262. De wesp zal blijven steken,
totdat de herinnering open is,

totdat de herinnering op de juiste plaats is,

totdat het is begrepen

263. Efeze rust ons toe in de strijd tegen het ego.
Het is de speer van de oorlogsvrouw, van de
baarmoeder, en alleen zij kan de speer hanteren. Het
is iets metaforisch. De speer brengt tot heilige



gevangenis, zoals in Filippenzen, waarin de mens
leert over het geheim, om zo te komen tot
openbaring, het Woord, waar de mens leert over het
belang van de restricties.

264. Deze speer wordt er op ons afgeworpen, en
deze speer is er om ons te testen en ons los te maken
van het ego.

265. Waarmee ben je bewapend ? Met de stad of
met de natuur.

266. Zijn wij de enige overlevenden ?

267. Welke wapens grijp je ?

268. Je moet dan weer heel voorzichtig zijn en eerst
terug gaan naar de natuurbron, zodat je geen
losgeslagen strijd voert, want dan is die al verloren.

269. Het komt neer op grotschilderingen. De
natuurkennis gaat veel over de grotschilderingen
van de natuur.



